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Stolpersteine - Hindestraat 58 
 

Rosa Cohn (Nowy Staw, toen: Neuteich, 2 mei 1891) 

 

Onderstaand artikel schreven we vanwege de legging van een Stolperstein bij dit pand op 

19 april 2023, die herinnert aan de vervolgingen waaraan de bewoonster blootstond.  

Auteurs: Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan, 31 maart 2023. 

 

Naar Nijmegen 
 

Samen met haar man Adolf (ook wel Abraham genoemd, Losser, 29 mei 1879) Zilversmit 

komt Rosa Cohn op 21 juni 1933 uit Schöneberg (een stadsdeel van Berlijn) naar Nijmegen. 

Ze was een dochter van Louis Lewin Cohn en Flora Fanny Schweriner. In 1919 was ze in Piła, 

in het toenmalige Duitsland, getrouwd met Adolf. Uit een eerder huwelijk met de in 1917 

overleden Martha Dannenbaum had hij twee dochters: Henriëtte en Irma Edith.1 Rosa 

wordt zo hun tweede moeder. Adolf was een broer van Betje Zilversmit. 

 

Rosa werd geboren in Nowy Staw, dat nu in Polen ligt. Destijds maakte het kleine stadje 

deel uit van Duitsland na de vorming daarvan in 1871 en heette het Neuteich.  Na de Eerste 

Wereldoorlog werd in het Verdrag van Versailles vastgelegd dat dit gebied deel zou gaan 

uitmaken van de Vrije Stad Danzig (Gdansk).2 Haar ouders waren in april 1888 gehuwd in 

Obersitzko, dus een stuk naar het westen. We concluderen dat het gezin aan het einde van 

de negentiende eeuw tot voorbij de Eerste Wereldoorlog leefde in de streek boven Poznań. 

Flora, de moeder van Rosa,  overleed in 1916, haar vader, die als beroep ‘koopman’ opgaf, 

waarschijnlijk ook in die periode. Haar twee zussen, Ernestine en Lina, en haar twee broers, 

Benno en Hermann, trekken, net als Rosa zelf, allemaal naar Berlijn, de metropool ruim 500 

kilometer westelijker. 

 

Johanna Zilversmit was de zus van Adolf en Betje en Betje woonde in de jaren twintig bij 

haar in. Johanna was getrouwd met Isaäc Wolf3; ze woonden in de bovenwoning naast de 

 
1 Henriëtte Zilversmit steekt op tijd de oceaan over naar de Verenigde staten en overlijdt in New 

York. Irma gaat in april 1943 vanuit Rotterdam naar Kamp Vught en wordt in 1944 in Auschwitz 

vermoord. 
2 Van de rond 4000 inwoners van Neuteich waren er enkele tientallen Joods. Er bestond tot 1937  wel 

een Joodse gemeente. De Duitstalige meerderheid in de Vrije Stad werd steeds radicaler. Uiteindelijk 

vormden de conflicten in de stad en omgeving in 1939 het lont in het kruidvat bij het uitbreken van 

de Tweede Wereldoorlog. De kinderen Cohn waren toen al lang daar vertrokken.  
3 Isaäc Wolf was koster van de synagoge, religieus onderwijzer, voorzanger en plaatsvervangend 

rabbijn. Hij verzorgde ook onder meer de aangiften van overlijden van Joodse inwoners van 

Nijmegen. Het bovenhuis lag naast dat van het gezin Salomons, de rabbijn. Op frond van zijn functie 

had hij een Sperre vanwege de Joodse Raad, maar deze verviel in januari 1943, waarna hij meteen 

werd opgepakt. We weten niet welke functie was vervallen, maar zeker is dat de synagoge als 

gebedshuis in die periode gesloten was. In Westerbork spant de Joodse Raad van Amsterdam, met 

name Heinrich Kindler, zich nog voor hem in en vermeldt onder meer: “Was in Nijmegen leraar en 



2 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 

synagoge in de Gerard Noodtstraat in Nijmegen. Ook hun moeder Henriëtte (Jette) 

Abrahamsohn woonde er. Haar man Heiman Zilversmit was in 1911 in Hardenberg 

gestorven. In 1922 verliet Betje Nijmegen. Ze ging toen als huishoudster werken in Haarlem 

en Leeuwarden. Acht jaar later, april 1930, keerde ze terug en ging ze wonen in de St. 

Geertruidetraat 18. In november 1930 verhuisde ze naar Hobbemastraat 22, met haar 

moeder Henriëtte Abrahamsohn.  

 

Pension van Betje Zilversmit 
 

Eind augustus 1931 ging haar moeder met haar mee naar de Fort Kijk in de Potstraat 146.4 

Daar verhuurde Betje kamers. Het huis fungeerde als een pension of kosthuis. In de loop 

van het jaar 1933, na de machtsgreep van Hitler in Duisland op 30 januari, vonden hier 

tientallen Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Polen onderdak.5 Ook Rosa en Adolf 

kwamen, toen zij in 1933 uit Duitsland in Nijmegen arriveerden, naar de Fort Kijk in de 

Potstraat. Adolfs dochter Henriëtte, die enkele weken voor Hitlers machtsgreep uit Berlijn 

naar Nijmegen was gekomen, woonde er enkele maanden voordat ze naar Schiebroek 

vertrok om van daar verder te migreren. 

 
voorzanger (gestempelt). Heeft uit in beslag genomen verzegelde synagoge verschillende dingen ter 

bewaring wegegeven. Kan hij Westerbork als leraar en voorzanger blijven?” Maar de vraag was ook 

wanhopig: vier dagen hierna werd Isaäc gedeporteerd. Hij was op 8 januari 1943 gearresteerd, zat 

drie nachten in de cel in Nijmegen, daarna twee nachten in het Huis van Bewaring in Arnhem en ging 

op 13 januari naar Kamp Westerbork. Mogelijk zat hij ook in Arnhem voor ondervraging door de 

SiPo/Aussenstelle; dan zou niet alleen zijn functie vervallen zijn, maar zou hij ook beschouwd zijn als 

een ‘strafgeval’, mogelijk vanwege zijn pogingen kostbaarheden van de synagoge te redden. Zijn huis 

werd op 27 maart 1943 ontruimd, dus toen het gezin Salomons nog in het belendende bovenhuis 

woonde. Heiman, de zoon van Isaäc en de in juni 1942 overleden Johanna, werd in augustus 1943 in 

Amsterdam opgepakt. 
4 Dit adres werd in 1941 omgenummerd naar 56. 
5 Op Fort Kijk in de Potstraat 146 woonden in 1933 (achter hun naam de formele verhuisdatum naar 

dit adres): Henriëtte Zilversmit, dochter van Abraham Zilversmit, op 11 januari 1933– ze vertrekt op 

1 maart naar Schiebroek; later naar VS; Jakob Weissmann (1 april 1933), Erich Silberbach (12 april 

1933), Else Seligmann met haar man Friedrich Oppenheimer (14 april 1933), Moritz Gradenwitz (3 

mei 1933), Riwke Schumer en haar man Alexander Bernstein met hun drie kinderen (9 mei 1933), 

Ernst Nathan (24 mei 1933) en zijn vrouw Alice Hertzmann met hun zoon Paul (24 mei 1933), Jacob 

Tailleur (7 juni 1933), Rosa Cohn en haar man Abraham Zilversmit (21 juni 1933), Berthold Hanff en 

Erich Moritz Hanff (3 augustus 1933), Grete Finkel (28 september 1933), Jennij Rothenberger en haar 

man Simon Schönthal (28 september 1933), Walter Dannenberg (30 april 1934), Marianne van 

Huiden (2 november 1934). Zie over hen allen de Namenlijst op deze site. Op de woningkaart zien 

we ook enkele andere namen, maar deze mensen zullen er in andere jaren hebben gewoond: 

Cornelis Godschalk met echtgenote, Anna Navorzijn, Simon de Haas (bij wie staat vermeld dat hij op 

13 augustus 1931 naar de Joodse verpleeginrichting Het Apeldoornse Bos ging), Frederika van 

Embden. 
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 Pension Fort Kijk in de Potstraat, recentere foto; hoek Joh. Vijghstraat 

 

Op 7 september 1936 overlijdt Betjes moeder Henriëtte Abrahamsohn op 89-jarige leeftijd. 

Dezelfde datum wordt op de persoonskaart van Betje genoteerd bij haar verhuizing naar 

Javastraat 20.  

 

Ook op dit adres weer talrijke vluchtelingen. Zij maakten deel uit van de derde grote golf 

van vluchtelingen vanuit het oosten, ditmaal als gevolg van de extreemrechtse terreur in 

november 1938, de Kristallnacht. Een van hen was Rosa Sichel, die weduwe was van Davis, 

de broer van Henriëtte, zij kwam in 1939 op de Javastraat wonen.6 Van de andere Joodse 

bewoners noemen we Riwke Schumer en Alexander Bernstein met hun kinderen, Nathan 

de Vries, Antonie Vyth en haar man Max Jacobsohn7, Abraham Beesemer, Margaretha 

Holleg en Marianne van Huiden.  

 

Op 16 mei 1940 begint Betje een pension op Ubbergseveldweg 71. Het pand was eigendom 

van Arnold Hartog.8 Ook hier weer Joodse bewoners, zoals Mathilde Buttenwieser en 

Walter Weinberg die er rond 9 september 1940 kwamen wonen, toen alle Joodse 

vluchtelingen de zogeheten ‘kustgebieden’moesten verlaten. Betje bleef het pension 

runnen totdat de razzia van 17 november 1942 er bruusk een einde aan maakte. Samen met 

haar werden toen ook andere pensiongasten opgepakt.9  

 

Pension in de Pater Brugmanstraat 
 

In de maanden dat Rosa in de Fort Kijk in de Potstraat verbleef, hielp ze waarschijnlijk haar 

tante Betje met haar werkzaamheden in het pension. Misschien was ze zelf in Berlijn al 

pensionhoudster geweest. Op haar persoonskaart staat vermeld: ‘kamerverhuurster’. Hoe 

dan ook, in november 1933 begint ze haar eigen pension aan de Pater Brugmanstraat 17.  

 
6 Haar man, David Abrahamsohn, was in 1936 in Hannover overleden. Rosa vlucht in 1939 naar 

Nijmegen. Later verhuist ze nog mee naar de Ubbergseveldweg. We hebben redenen om aan te 

nemen dat Rosa Sichel tussen augustus 1942 en 17 november 1942 nog verhuisd is naar het pension 

annex rusthuis dat Sara Goslinski en Simon de Wijze hadden op Van Spaenstraat 23. Dan zou ze op 

dat adres zijn opgepakt bij de grote razzia. 
7 Max is ongetwijfeld verwante van Henriëtte en haar broer David en zijn in Kalkar geboren vrouw 

Antonie wel zeker verwante van de Vyths die van daar naar Nijmegen vluchtten. Max overlijdt na een 

zware ziekte in Nijmegen; Antonie verhuist naar haar dochter in Hilversum en wanneer de Joden daar 

verjaagd worden naar Amsterdam. Daar is zij opgepakt en zij wordt vermoord in Sobibor. 
8 Het gezin Hartog woonde lang in Nijmegen. Hij was een van de financiers van de bouw van de 

synagoge. Hij is een van de grondleggers van Unilever. 
9 Dat waren: Anna Soesan, haar man Isaak Godlieb en hun dochter Annette. 
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Provinciale Gelderse Nijmeegse Courant 16 november 1933 

 

Eind oktober 1933 komen Hans Fraenkel en Hildegard Silberbach uit Keulen er wonen, 

misschien net nadat Rosa er haar pension had geopend.10 Hildegard was pianolerares en 

adverteerde hier ook mee.  

 

 
Provinciale Gelderse Nijmeegse Courant 27 november 1934 

 

In november 1933 verhuizen Jennij Rothenberg en Simon Schönthal vanuit de Fort Kijk in 

de Potstraat, waar ze enkele maanden hadden verbleven, naar haar pension op de Pater 

Brugmanstraat. In die jaren woonden er onder anderen ook: Cato Zilversmit met haar man 

Elie Kaufman, Louise Elshoffer, en het paar Harry Löwenstein en Otillie Meier. De laatsten 

zouden erna zelf ook pensionhouders worden: in 1939 beginnen ze met een pension op 

Vondelstraat 43, daarna op Madoerastraat 24. 

 

Pension in de Hindestraat 

 

In april 1935 verhuisde Rosa haar pension naar Hindestraat 58. Behalve haar man Adolf 

woonden er onder anderen: het paar Ottillie Meier en Harry Löwenstein, het paar Mania 

Gettinger en Oscar Notowitz uit Polen, Simon Meier, Lina Cohn (de zus van Rosa), Helmut 

Tokkie, het paar Julie Strauss en Gustav Wolf11, en ook Gerard Roelofs en Jan Grandia. Op 

17 februari 1939 overleed Adolf daar, de man van Rosa.  

De laatste pensiongast was waarschijnlijk Helene Stern, die begin september 1940 werd 

gedwongen om Haarlem te verlaten en naar Nijmegen kwam. Ze woonde de eerste helft 

van 1941 bij Rosa Cohn en ging toen wonen in het gezin van Emil Polak op de 

Barbarossastraat.12 Ongetwijfeld is het rond die tijd Rosa verboden om nog pensiongasten 

 
10 Zie op deze site ook ons artikel over Hans en Hildegard: Stolpersteine – Ruisdaelstraat 73 

(Silberbach Wygodzinksi Fraenkel). 
11 Over dit paar zie ook ons artikel Stolpersteine van Slichtenhorststraat 16 (Wolf en Strauss) op deze 

site. 
12 Daar is zij opgepakt op 16 september 1942 zoals ook de gezinsleden Polak, tenminste zij die toen 

thuis waren. 



5 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 

te werven. We mogen concluderen dat het pension eerder nooit een groot aantal gasten 

had. 

 

 
Overlijdensakte van Abraham Zilversmit (ook Adolf genoemd), 59 jaar, zonder beroep, man van Rosa Cohn. Isaäc 

Wolf doet aangifte op 17 februari 1939. Isaäc Wolf was plv. rabbijn en later medewerker van de Joodse Raad in 

Nijmegen. Hij woonde naast de synagoge in de Gerard Noodtstraat op nummer 23 en was getrouwd met 

Johanna Zilversmit, een zus van Abraham. De overlijdensakte vermeldt bij Abraham ook: ‘weduwnaar van 

Martha Dannenbaum’.  

 

Adolfs zus Ida was een jaar na haar geboorte, in 1886, in Gramsbergen overleden. Zijn 

tweede zus Johanna (die getrouwd was met de genoemde voorzanger en leraar Isaäc Wolf) 

overleed in 1942 in Nijmegen, 62 jaar oud. Betje werd, zoals hiervoor vermeld, in 1942 in 

Auschwitz vermoord, bijna zestig jaar oud.  

 

Registratie als Jood in 1941 
 

Voorjaar 1941 moeten Rosa en haar zus Lina zich, zoals alle Joodse inwoners, bij de afdeling 

Bevolking van de gemeente Nijmegen op basis van Verordening 1941/6 aanmelden als Jood, 

waarvoor ze één gulden leges moeten neerleggen. Ze komen daarmee op de gemeentelijke 

‘Lijst van te Nijmegen woonachtige personen van Joodschen bloede’.13  

  

 
13 Zie RAN 5006, inv.nr.40195, ook op deze site 
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Lina en Rosa beiden op de lijst. Rosa had door haar huwelijk met de Nederlandse Adolf Zilversmit de Nederlandse 

nationaliteit verkregen. Lina beschikte toen nog over de Duitse nationaliteit. [RAN 5006, inv.nr.40195] 

 

In november 1941 verliest Lina, en met hen alle Duitse Joden in Nederland, de Duitse 

nationaliteit (en ook haar paspoort) en wordt ze stateloos. Ze staat op de lijst die de 

gemeente Nijmegen op 21 januari 1942 hiervan heeft opgemaakt, met als kop: “Op grond 

van paragraaf 2 der ‘Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz’ van 25 november 1941 

hebben de volgende personen, opgenomen in het Bevolkingsregister dezer gemeente 

(Joden), vanaf genoemden datum de Duitsche nationaliteit verloren.”14 Op haar 

persoonskaart wordt met betrekking tot haar nationaliteit het woord ‘Duitsche’ vervangen 

door ‘zonder’.15 

 

Fiets ingeleverd 
 

Op 20 juni 1942 publiceert Rauter een beschikking waarin wordt bevolen dat Joden hun 

fietsen moeten inleveren, en wel – zoals vaker bij dit soort beschikkingen – onmiddellijk: 

vóór 24 juni.16 Fietsen met defecten moeten worden gerepareerd op kosten van de Joodse 

eigenaar. Als een Joodse eigenaar kort tevoren een fiets heeft verkocht aan een ‘ariër’, 

moet die laatste de fiets inleveren en moet de ‘Jood’ hem schadeloos stellen. In de lijst die 

de Gemeente Nijmegen opstelt van ingeleverde rijwielen zien we ‘W.R. Zilversmit’ staan, 

Hindestraat 58. Waarschijnlijk wordt hier Rosa Cohn bedoeld, waarschijnlijk is W.R. een 

afkorting van Weduwe Rosa. 

 

 
RAN 2, inv.nr. 40209, ‘Lijst van ingeleverde rijwielen, toebehoorende aan Joden’. Als laatste in deze alfabetische 

lijst: ‘W.R. Zilversmit’ genoteerd. Rosa’s man leefde toen niet meer.  

 
14 Zie RAN 5006, inv.nr.40197.  
15 Zie haar persoonskaart.  
16 In Amsterdam vindt deze confiscatie iets later plaats. 
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Al eerder hadden alle Joden bijna al hun bezittingen in twee etappen moeten opgeven, tot 

aan hun messen en vorken toe. Het huis Hindestraat 58 werd overigens door Rosa gehuurd. 

 

Transportunfähig 
  

Rosa’s naam komt voor op een ongedateerde lijst van de Gemeente Nijmegen met de naam 

‘Joden die te Nijmegen nog wonen en verklaren zelf of een der huisgenooten ziek te zijn’. 

Wij gaan ervan uit dat lijst, waarop 24 namen voorkomen, is opgemaakt kort na de grote 

razzia van 17 november 1942. Hoe dit precies gegaan is weten we niet. Misschien dat de 

politie bij enkelen van hen op 17 november niet langs gegaan is, omdat men wist over de 

toestand. De namen van degenen in een ziekenhuis zouden dan vooraf zijn doorgegeven 

door de Joodse Raad. Maar wij weten dat de politie ook bij sommigen aan de deur is 

geweest en ter plaatse constateerde dat de persoon transportunfähig was; dat was het 

enige criterium, want we weten dat wel degelijk ook zwaar zieken op die avond zijn 

opgepakt. Hoe dan ook kwamen de om die reden niet opgepakte personen achteraf op een 

door de Gemeente Nijmegen samengestelde lijst. Er was geen sprake van een officiële 

Sperre, wel hadden de personen op de lijst een voorlopige vrijstelling van transport. Er werd 

dan wel eens gesproken over een Krankensperre, maar een formele beleidsterm is dit nooit 

geweest. 

 

 
Fragment uit ‘Joden, die te Nijmegen nog wonen en verklaren zelf of een der huisgenooten ziek te zijn.’ Op de 

derde plaats Rosa Cohn. 

 

Rosa was al een hele poos ziek, ze had een leveraandoening en had ook problemen met 

haar hart. Bovendien voelde ze zich erg eenzaam, al een tijd hiervoor, zo blijkt uit een brief 

die haar broer Hermann in 1940 schreef aan de andere broer, Benno, die voor de oorlog 

naar Brazilië was geëmigreerd.  
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Hier is een brief van Hermann Cohn, broer van Rosa, aan hun broer Benno, december 1940. Benno was toen 

met zijn gezin al in Brazilië. Uit de brief blijkt dat Hermann verwoede pogingen doet om uit Duitsland weg te 

komen. Hij noemt ook Rosa. “Rosa schreibt regelmässig. Sie ist sehr krank, hat dauernd mit der Leber zu tun und 

auch ihr Herz ist nicht in Ordnung. Sie tut mir sehr leid, ist sehr einsam.” Ons ter beschikking gesteld door Amos 

Cohn. 
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Wat vernam Rosa over haar bekenden? 
 

 
Benno Cohn en zijn echtgenote Eva Nell Cohn. Benno overleed in 1949 in Brazilië. Zijn vrouw en kinderen 

migreerden erna naar Israël. 

 

Hermann lukte het niet om weg te komen. Op 30 december 1942 overleed hij in Berlijn. 

 

 
Berlijnse Kadasterkaart waarop het overlijden van Hermann Cohn staat vermeld. ‘Sterbefall’. In Archief 

"Reichsvereinigung der Juden", nu in Arolsen Archives. 
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Formulier van Friedhof Weißensee in Berlijn in verband met de begrafenis van Hermann Cohn,  

Ludwichkirchstrasse 12; Tuberculosis; Besteller: Cohn; met dank aan Amos Cohn. 

 

Rosa’s zus Lina was begin 1938 uit Berlijn naar Nijmegen gekomen. Ze woonde eerst in bij 

Rosa op de Hindestraat 58. Later werkte ze nog als huishoudster bij Charly Zwarenstein op 

Pontanusstraat 43 en ze woonde ook nog op Madoerastraat 24, waar Harry Löwenstein en 

Otillie Meier een pension hadden. Tenslotte verhuisde ze naar St. Annastraat 206, het huis 

van Frederik van den Bergh en Ella Lob.17 Anders dan Rosa, die de Nederlandse nationaliteit 

had verkregen door haar huwelijk, verloor Lina op grond van paragraaf 2 van de Elfte 

Verordnung zum Reichsbürgergesetz van 25 november 1941 de Duitse nationaliteit (en dus 

haar paspoort) en werd toen stateloos.18  

 

Al eerder hadden Lina en Rosa beiden gehoord over de verdwijning van hun hun zus 

Ernestine (geb 30 juli 1892). Zij woonde in de Passauerstrasse Berlijn-Wilmersdorf (nu 

Ettaler Strasse). Op 14 november 1941 dreven Ordnungspolizisten ongeveer duizend Joden, 

die twee dagen lang in de Synagoge Levetzowstraße ingesloten hadden gezeten, naar 

 
17 Kennelijk reageerde Lina op een op 31 oktober 1941 en in november geplaatste advertentie in het 

Joodsch Weekblad. Ella en Frederick zochten als ‘vrijz. Joodsch gezin van 3 pers.’ een ‘huishoudelijke 

hulp’. Frederick van den Bergh en Ella Lob hadden geen Sperre, maar stonden wel op een lijst van de 

Gemeente Nijmegen van personen die daarvoor nog eventueel in aanmerking kwamen. Heel 

waarschijnlijk duiken ze later onder, hoewel er ook documenten wijzen op een zekere bescherming. 

Het huis werd na hun vertrek gebruikt als NSV Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 

Kindertagesstätte. 
18 RAN 2, inv.nr. 5006-40197. 
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Station Grunewald. De trein ging via Warschau naar Minsk.19 Op 18 november tegen 10 uur 

’s middags stopte de trein daar. Het grootste deel van de gevangenen werd erna daar 

vermoord.20 Hun broer Hermann werd toen niet opgepakt. Lina heeft het niet meer 

meegekregen, maar Rosa wel: Hermann stierf op 30 december 1942 aan tuberculose. Zo 

bleef alleen Benno als enige directe verwante.  

Natuurlijk kende Rosa de Joodse bewoners21 die schuin tegenover haar woonden, op 

Hindestraat 33. Maar zij waren net voor de grote razzia alle acht ondergedoken. Wellicht 

ging Rosa ook om met de eveneens uit Duitsland afkomstige vluchtelingen Frieda Terhoch 

en Sally Sander op Hindestraat 43, ook nagenoeg aan de overkant. Het gezin had een Sperre. 

Zij waren dichtbij in de buurt nog het enige Joodse gezin.22 Het gezin De Vries-De Jong 

woonde nog wel in de buurt, zij werden in maart 1943 opgepakt. De eveneens zieke Esther 

Peekel had kennelijk toestemming om zich te laten behandelen in het Joodse ziekenuis in 

Amsterdam en zij was begin december, kort na de razzia waarbij haar man en kinderen 

waren opgepakt, daarheen gegaan.23 

 

Rosa zal zich nu wel in paniek en radeloos hebben gevoeld. Al heel snel moet ze gehoord 

hebben dat haar zus Lina Cohn (Neutich, 30 juli 1892) in de nacht van 17 op 18 november 

1942 op de St. Annastraat was opgepakt en met 195 andere Joodse inwoners in de 

Gemeentelijke HBS aan de Kronenburgersingel opgesloten. De volgende dag werd ze met 

de trein naar Westerbork gevoerd en al zes dagen later volgde de deportatie naar 

Auschwitz, waar ze na aankomst onmiddellijk werd vermoord. We weten nu niet of Lina nog 

een briefkaart heeft gestuurd naar haar zus, maar dat lijkt waarschijnlijk. 

 

 

 
Rosa probeert kennelijk om in deze periode nog iets te verkopen, helemaal duidelijk is dat niet. PGNC, 3 augustus 

en PGNC, 15 december 1942. 

 
19 Het gaat om Transport Da 54 Berlin 14. November 1941 Minsk 18. November 956/1.030 4. 
20 Haar naam komt in het Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Freie 

Universität Berlin, Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Edition Hentrich, Berlin 

1995. Wij konden dit boekwerk nu niet inzien; de namen staan echter op de site van het Ushmm. 
21 Gustav Vyth en Jenny Levor, Marcus Vyth en Irene Anschel met hun zoon Paul. Paul trouwde in de 

zomer van 1942 met Elly de Wijze en ook zij verbleef na de vergrendeling van het pand 

Pontanusstraat 27 permanent bij Paul. En dan nog de twee andere bewoners, Susanna Kahn en Heinz 

Oppenheimer. Over hen de twee artikelen op deze site: Hindestraat 33 (Vyth, Anschel, Levor) en 

Hindestraat 33 (Kahn en Oppenheimer). 
22 Zij duiken begin april 1943 met hun pleegdochter Eva Ruth onder. Hun andere pleegdochter, 

Liesele, was al eerder verhuisd en waarschijnlijk toen ook ondergedoken. 
23 Zie ook de artikelen op deze site: Vossenlaan 257 (De Vries-De Jong) en Leeuwstraat 39 (Frank-

Peekel). 
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De lijst die de gemeente Nijmegen opstelde van Joodse inwoners in Nijmegen die hun Duitse nationaliteit 

verliezen, waarop o.a. Lina Cohn.  

 

Zeker is dat Rosa ergens die winter werd opgenomen in het Joodse ziekenhuis aan de 

Amsterdamscheweg 1-3 in Arnhem, maar wanneer precies weten we niet. Anders dan de 

twee andere Joodse inwoners van Nijmegen in dat ziekenhuis24 is zij door het 

Bevolkingsregister nooit formeel overgeschreven naar Arnhem. In Nijmegen waren geen 

behandelmogelijkheden meer: de twee reguliere ziekenhuizen waren verboden terrein 

voor Joden en het Joodse ziekenhuis aan de St. Annastraat 69, in gebruik tot rond 1 

december 1942, was gesloten nadat Josephine Gersons, die het leidde, was 

ondergedoken.25 Op de Arnhemseweg 1 was tot 11 december 1942 het Joodse Rotterdamse 

Kindertehuis gevestigd.26 Daarna was het een provisorisch ziekenhuis en was de Arnhemse 

Joodse Raad er gevestigd.  

 

Op 29 maart 1943 volgt het bevel van Rauter dat alle Joden uit Gelderland (en zeven andere 

provincies) zich uiterlijk op 10 april moeten melden in Vught; de zieke Joden moeten 

 
24 Jeannette Philips en haar vader Philip Philips worden op 26 februari 1943 op dat adres in Arnhem 
ingeschreven. 
25 Zie ook ons artikel Krankensperren in Nijmegen op deze site. 
26 Het Rotterdams kindertehuis op de Amsterdamseweg werd na het bombardement van Rotterdam 

in mei 1940 gesticht door Dr. Siegfried Wolff, een gevluchte KNO-arts uit Berlijn. Er zaten op den 

duur ook Joodse vluchtelingen afkomstig van elders. Wellicht was een deel van het pand ook al vóór 

11 december bestemd voor het Joods Ziekenhuis. En misschien was er ook een zogeheten 

‘noodziekenhuis van de SD’ gevestigd. Meer onderzoek is hier vereist. 
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worden overgebracht naar Westerbork.27 Rosa wordt op 7 april met een bus van Arnhem 

naar Westerbork gebracht.28 Op 13 april 1943 schrijft de Arnhemse politiecommissaris aan 

Procureur-Generaal De Rijke: “(...) bericht ik u dat op 7 april 1943 uit diverse ziekenhuizen 

te Arnhem 6 joden zijn afgehaald, die, met de Joodsche patiënten uit het joodsch ziekenhuis 

alhier, per autobus zijn overgebracht naar het kamp te Westerbork.” Hij vervolgt met: “Een 

Joodse patiënt die stervende is en een die zojuist was geopereerd, zijn met toestemming 

van de Sicherheidspolizei in een ziekenhuis alhier achtergebleven.” In december 1942 

waren door de directies de namen doorgegeven van de patiënten, maar op deze dag 

weigeren de artsen W.F. Emous, P. Reinders Folmer en L. van Erp Taalman Kip hier hun 

medewerking aan te verlenen. Zij worden gearresteerd. In Arnhem gaan de dagen vlak voor 

10 april 1943 – de dag waarop acht provincies Judenrein werden verklaard - 124 Joden naar 

Kamp Vught, op “eigen gelegenheid” met een reisvergunning en waarschijnlijk enkelen na 

te zijn opgepakt,   en 44 Joden naar Westerbork. Die laatste groep zijn, zo concluderen wij, 

vooral de zieken, maar ook een deel van de medewerkers van het Joods Ziekenhuis en van 

het Kindertehuis, onder wie de directeur Siegfried Wolff.29 Een enkeling wordt enkele dagen 

later overgebracht. 

 

 
Amsterdamseweg 3, Arnhem, eventjes was het het Joods Ziekenhuis; iets oudere foto 

 

 
27 Voor de tekst van de bekendmaking van 29 maart zie op deze site het brondocument Deportatie 

Joden april 1943 en declaratie kosten deportaties onder de ingang Razzia’s en deportaties. De 

documenten komen grotendeels uit RAN 5006, inv.nr.40207. Een deel van de tekst op de afbeelding 

hieronder. 
28 Zie ook de gegevens op de systeemkaart van de Joodse Raad (samengevat): Lina Cohn, 30 juli 1892, 

St. Annastraat 206. Aankomst in Westerbork 18 november 1942. Transport 24 november 1942. 

Nijmegen. Twee andere Joodse inwoners van Nijmegen werden eveneens met deze bus van het 

Joods Ziekenhuis in Arnhem naar Westerbork gebracht:  Jeanette Philips (20 oktober 1905) en haar 

vader Philip Philips (16 januari 1863). 
29 Zie Gelders Archief 2174, inv.nr.10, Missive van de Politiepresident in Arnhem aan de wnd. 

Gewestelijk Politiepresident te Arnhem betreffende het ophalen van Joden uit Arnhemse 

ziekenhuizen en de weigering van enkele specialisten om medewerkeing te verlenen, doorslag, met 

concept, 13/14 april 1943. 
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Uit Westerbork wordt Rosa nog geen week later, op 13 april 1943, op transport gesteld naar 

Sobibor, waar ze bij aankomst onmiddellijk wordt vermoord. Ze was bijna 59 jaar.   

 

Enkele weken na haar vertrek uit Nijmegen en twee weken na de deportatie, op 27 april 

1943, gaat Paul Neumann (11 september 1888) op het adres Hindestraat 58 wonen. Hij was 

op 3 oktober 1937 getrouwd met Hedwig Staehr (8 maart 1891). In 1946 wijkt hij uit naar 

Duitsland. 

 

 
Nog een naoorlogse foto van Villa Marguerite, waar het Joods Ziekenhuis was gevestigd. De foto is gemaakt kort voor de sloop.  

 

Begin van de Beschikking van Rauter van 29 maart 1943 

 


