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Stolperstein - Eduard (Edy) Grödel 

Eduard (Edy) Grödel: 20 november 1928 – 21 mei 1943 

[versie 7 september 2023] 

Onderstaand artikel schreven we omdat bij de vroegere ingang van het internaat, waar hij 

verbleef, op 17 november 2023 een Stolperstein gelegd wordt, die herinnert aan de 

vervolgingen waaraan hij blootstond.1  

Voorwoord 

Eduard Grödel, roepnaam Edy,2 die op 21 mei 1943 werd vermoord in Sobibor,3 is degene 

om wie het draait in dit artikel. In de nacht van 17 op 18 november 1942 werd hij bij de 

razzia in Nijmegen uit het internaat waar hij verbleef opgehaald en de volgende dag 

overgebracht naar Kamp Westerbork. Over zijn leven en zijn ondergang willen wij het hier 

hebben. 

We focussen ons tegelijkertijd ook op de ondergang van de man die Edy met kennelijk 

genoegen die nacht ophaalde: hij werd niet lang na de dood van Edy neergeschoten in 

Nijmegen en overleed enige tijd later aan zijn verwondingen. Wij doen dit omdat we willen 

laten zien dat de prominente rol die deze Anton van Dijk, hoofdcommissaris van politie in 

Nijmegen, speelde bij de vervolging van de Joodse inwoners van de stad, een belangrijk 

motief was bij het besluit om hem uit te schakelen. En we zien wat Van Dijk bezielde 

misschien wel nergens zo pregnant tot uiting komen als bij de arrestatie van Edy.4  

De hele dag was Van Dijk bezig geweest met de organisatie van de razzia. Hij had agenten 

en marechaussees bijeengeroepen in het HBS-gebouw om hen vooraf te instrueren. Toen 

daar later op de avond de arrestanten binnenkwamen, stond hij bij de ingang van het 

schoolgebouw. Hij stond daar samen met in ieder geval SS-Obersturmführer Karl Herfurth 

en met de NSB-arts Feikema en hij staat in telefonisch contact met de Aussenstelle in 

 
1 Wij willen hier ook Johan Mahieu danken. Hij deed samen met Rob Essers onderzoek naar de 

geschiedenis van Jonkerbosch. We hadden een fijn gesprek en hij stelde de foto’s op p. 17, 18 (onder) 

en 19 ter beschikking. 
2 De spaarzame keren dat zijn roepnamen in die jaren gespeld staat, wordt geschreven: Edy. Daarom 

nemen wij dat hier over. 
3 De trein arriveerde op 21 mei 1943 in Sobibor. We mogen ervanuit gaan aan dat Edy nog dezelfde 

dag werd vermoord. Zie: Rapport Sobibor van het Nederlandse Rode Kruis, februari 1947, ook op deze 

site. 
4 Natuurlijk zijn er tal van gebeurtenissen waarbij Van Dijk als hoofdpersoon betrokken was. Hij was 

degene die de razzia’s in Nijmegen organiseerde. De razzia van 16 september 1942 is als zodanig uniek 

en moet wel mede een initiatief van Van Dijk zijn geweest. Hij was ook betrokken bij diverse 

individuele arrestaties, die soms mede plaatsvonden met het oog op zijn persoonlijke verrijking. Het 

meest pregnante voorbeeld hier is misschien wel de arrestatie van Mozes Prins van de Voorstadslaan 

en kort daarna van diens beide jonge dochters. 
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Arnhem, naar we aannemen met Judensachbearbeiter Willy Bühe. We mogen aannemen 

dat hij met behulp van anderen lijsten controleerde.5 

Dan loopt het langzaam tegen middernacht. Op dit punt aanbeland kunnen we alleen 

fantaseren hoe het ging. Van Dijk kijkt op zijn horloge en hij kijkt op zijn lijst.6 Hij vraagt zich 

af waarom er nog geen vinkje staat achter de naam Eduard Grödel. Toen zal hij gezegd 

hebben: “Rij mijn auto voor, ik ga er zelf heen.” Zeker is dat hij samen met een agent naar 

het internaat Jonkerbosch, Mollenhutseweg7 200 ging, zoals toen nog het adres was. Hij 

meldt zich tussen twaalf en één uur bij de portier en laat Edy halen. Gedesoriënteerd en 

angstig zal Edy zijn aangekomen in het HBS-gebouw, waar hij niemand kende. Geslapen zal 

hij niet meer hebben. Zes uur ’s morgens wordt iedereen bij elkaar gecommandeerd. Dan 

ziet Edy weer Van Dijk staan, bij de deur. “De waarnemend commissaris van politie, een NSB-

ploert van de ergste soort, riep ons nog, met van nijd en haat overslaande stem achterna: 

‘Ik hoop dat ik jullie nooit meer terugzie’. Een afscheidswoord dat in overeenstemming met 

zijn inborst was,” zo noteert Fritz Tauber.8 

Het gaat ons in dit artikel niet om een biografische schets van Van Dijk, maar om te laten 

zien dat de aanslag op hem een weloverwogen en dappere beslissing was, ook al werd die 

uiteindelijk onhandig uitgevoerd. 

 

Edy: van gezin in Tilburg naar instellingen in en bij Nijmegen 

Edy Grödel kon waarschijnlijk niet goed meekomen op school en kende ook andere fysieke 

en mentale problemen. Zeker is dat zijn ouders ergens na de zomervakantie van 1936 

besloten hem te laten observeren in het Paedologisch Instituut St. Joseph op het terrein van 

de St. Maartenkliniek in de toenmalige gemeente Ubbergen, net buiten de gemeentegrens 

van Nijmegen. Edy behoorde daar dan tot de eerste pupillen. De eerste kinderen werden er 

geplaatst op 11 augustus 1936 en de officiële opening vond op 16 oktober van dat jaar 

plaats. Edy wordt niet meteen ingeschreven in het Bevolkingsregister van Ubbergen, 

waarschijnlijk was dat niet nodig in geval een opname tijdelijk zou zijn en observatie als doel 

had.   

Edy wordt opgenomen op 12 december 1936. Van der Sterren was toen nog geneesheer-

directeur, maar hij werd al in mei 1937 ontslagen. Er worden verschillende testen en 

 
5 Fritz Tauber, die toen ook werd opgepakt en naar de HBS werd geleid, schrijft in zijn 

ooggetuigenverslag hoe hij bij binnenkomst zag dat Van Dijk telefonisch contact opnam met de 

Aussenstelle in Arnhem. Zie: Fritz Tauber, Maanden van angst en verschrikking, Nijmegen 1922, p.13. 

Er waren zeker lijsten, we kennen die uit andere steden, zoals Arnhem. Daar zijn wel die van de razzia 

van 11 december 1942 teruggevonden, niet die van 17 november 1942. Op de lijsten werd aangevinkt 

wie er binnenkwamen en wie er niet waren aangetroffen. 
6 Deze lijsten, die we kennen uit andere steden, zoals Arnhem, zijn in Nijmegen helaas verloren 

gegaan, zoals nagenoeg het hele politiearchief. Zie ons artikel op deze site: De razzia van 17 november 

1942 in Nijmegen. 
7 Dat stukje heet nu Jaap van Leeuwenlaan. 
8 Fritz Tauber, o.c., p.17. 
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onderzoeken gedaan en er wordt een röntgenfoto van zijn schedel gemaakt. Ook worden 

de resultaten van de gedragsobservaties beschreven. Medisch worden een kleine hypofyse 

en symptomen van Down geconstateerd, hier aangeduid als Turner.9 Op basis van de 

systematische gedragsobservatie wordt Edy beschreven als “lastig, onverdraagzaam met 

andere kinderen,  verwend, druk en prikkelbaar, licht debiel en nerveus.”10 

 

Nr. 34: Edy Grödel, jongen, Leeftijd 8,1; Tilburg; Israëliet; 12 december 1936; Tarief 20 (365); verblijf in PI (dagen): 

1936: 20; 1937, 1938, 1939, 1940: 365 pj; 1941: 120; Lastig, onverdraagzaam met andere kinderen; verwend; 

druk en prikkelbaar; licht debiel, nerveus; Retentio testis rechts (= niet voldoende ingedaalde zaadbal); X-foto 

schedel: kleine hypofyse / pregnylkuur / Turner (het is niet duidelijk wat hier bedoeld wordt; het syndroom van 

Turner werd door Turner in 1938 beschreven, maar hij schreef ook over Down-achtige verschijnselen); Test 

Nordon 94;  Pintner Paterson 100.                                 

Pas ruim drie jaar later, eind december 1939, wordt Edy uit Tilburg uitgeschreven. Het was 

aanvankelijk niet de bedoeling dat hij lang in het instituut aan Hengstdal 3 zou blijven. Het 

eerste doel was observatie om op basis daarvan een ander instituut te zoeken. Maar in de 

praktijk kon de observatieperiode heel lang duren. Er was maar een beperkt aantal plaatsen, 

maar er was wel een school. In het kinderhuis annex school werkten groepsleidsters en 

onderwijzeressen, zowel religieuzen als leken. Zo werd het aantal voor langere tijd 

opgenomen kinderen steeds groter, maar doel bleef plaatsing elders. 

 

Inschrijving 193711 

 
9 Kennelijk werd er een andere betekenis gehecht aan de term Turner dan wat nu aangeduid wordt 

met het syndroom van Turner, dat alleen bij vrouwen optreedt. Hoe het precies bedoeld wordt weten 

wij niet. 
10 Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1022, Paedologisch Instituut St. Joseph, inv.nr.384. Zie 

afbeelding verderop. 
11 RAN 1022, Paedologisch Instituut St. Joseph, inv.nr.2. 
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St. Joseph gezien vanuit de Berg en Dalseweg, rechts is nog net de tram zichtbaar. 

Edy was in 1928 in Rotterdam geboren. Zijn ouders waren in 1925 in Amsterdam, waar zijn 

moeder Else van Lier woonde,  getrouwd maar gingen toen achtereenvolgens in twee huizen 

in Oud-West in Rotterdam wonen. Zij was de dochter van Friederica (Frida) Leven en David 

van Lier, diamanthandelaar, uit Amsterdam. Hier ligt een andere connectie met Nijmegen, 

want Frida was de zus van Melanie Leven en daarmee de tante van Gezina, Julius en Leo de 

Haas. Melanie zou later gedeporteerd worden vanuit het Apeldoornse Bos en Gezina en Leo 

werden vanuit Nijmegen gedeporteerd, maar Julius wist onder te duiken in Helmond. De 

vader van Edy, Karl Grödel, was als jongste van zes kinderen geboren in Friedberg, zo’n 26 

kilometer boven Frankfurt a.M.12 Later woonde hij in die stad, in 1923 ging hij in Rotterdam 

wonen. 

 
12 De vader van Karl, ook Eduard geheten, en zijn moeder, Karoline Simon, waren ruim vóór de oorlog 

overleden.  Zijn broer Nathan was jong gestorven, van zijn zus Bertha weten we het niet. Zijn zus Clara 

werd eind augustus 1942 vanuit Berlijn gedeporteerd en werd vermoord in Theresienstadt. Zijn broer 

Ernst werd op 18 augustus 1942 vanuit Frankfurt gedeporteerd met Transport XII/1, trein Da 503, 

naar Theresienstadt, waar ook hij omkwam. Er werden tussen de 1.009 en 1.013 mensen 

gedeporteerd, onder wie 678 bewoners van de diverse Joodse bejaardenhuizen in Frankfurt. Hun zus 

Mathilde (29 april 1876) werd eveneens overgebracht van Frankfurt naar Theresienstadt, maar dan 

met Transport XII/2, Trein Da 509, op 1 september 1942. De gevangenen liepen van het station in 

Litoměřice naar het ghetto in Terezin. Mathilde werd echter als gevangene nr.1474 op 29 september 

overgebracht naar KL Treblinka, waar zij werd vermoord. Een laatste broer, Ludwig, trouwde in 

Frankfurt met Jenny Hamburger en emigreerde met haar naar Los Angeles. Wij denken dat zij geen 

kinderen hadden. 
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In 1926 wordt de zus van Edy, Carla, geboren. Bij allen wordt op de gezinskaart in Rotterdam 

genoteerd dat zij vreemdeling zijn (Else vanwege het toen geldende recht dat vrouwen bij 

het huwelijk de nationaliteit van de man kregen) en dat zij Nederlands-Israëlitisch waren. In 

december 1931 verhuisde het gezin naar Tilburg. Karl was hier directeur van de Haarimex 

N.V. te Tilburg, handel in dierlijk haar, wol en aanverwante artikelen.13 

In Tilburg wonen ze eerste op de Nieuwe Bosscheweg 10 en al een klein jaar later op de 

Ringbaan Oost 196. Het gezin Grödel is lid van de Joodse gemeente en huurt ook een 

zitplaats in de synagoge.  

 

Nieuwe Tilburgsche Courant 19 november 1932. 

In 1932 zoekt het gezin een kennelijk Duitstalig dienstmeisje; op de advertentie reageert 

Rosa Eis (18 augustus 1912, Bingen). Zij was in 1933 naar Amsterdam gevlucht en in 

september 1934 wordt zij ingeschreven in Tilburg. Zij woont dan als kindermeisje in bij het 

gezin van Karl en Else Grödel aan de Ringbaan-Oost 196. Zij trouwde op 26 november 1936 

in Tilburg met de jurist en koopman Kurt Löwenstein. Rosa Eis had een opleiding voor 

kinderverzorgster gevolgd. Zij woonde toen met Kurt aan de Jan Pietersz. Coenstraat 13 en 

begin 1939 komen ook zijn ouders, Alfred Löwenstein en Jette Rindskopf naar Nederland en 

trekken bij hen in. 

In 1934 komt Friederica Leven, de moeder van Else, bij haar dochter en haar gezin wonen, 

kort voor het overlijden van haar man in Amsterdam. Carla is dan leerling op de Openbare 

Lagere School nr. 3 en later op de ULO in Tilburg.14 

Else van Lier kreeg de Nederlandse nationaliteit en daarmee haar paspoort weer terug door 

de naturalisatie van Karl op 28 april 1938, Carla en Edy verkregen hiermee ook de 

Nederlandse nationaliteit.15  

 
13 Het bedrijf Haarimex, N.V., haar- en wolhandel, zat op de Industriestraat 3 in Tilburg, zie adresboek 

1942.  
14 Dit vertelden David Janssens en Inge Lakwijk op de Open-Joodse-Huizen-dag in het huis aan de 

Ringbaan-Oost.  
15 Tot de naturalisatie is besloten tijdens de Beraadslagingen Tweede Kamer, 14 december 1937. 

Tegelijkertijd werden toen 1.437 personen genaturaliseerd, veelal vluchtelingen. 
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Recente foto’s van de twee woningen in Tilburg. 

 

Terug naar Edy in Nijmegen 

Ook op de in 1941 opgemaakte persoonskaart in Nijmegen wordt aangetekend dat Edy al in 

1936 was opgenomen.  

 

Uitnsede uit Edy’s persoonskaart: ‘25 November 1939 reeds 3 jaren in Ubbergen Hengstdal U 71, Paedalogich 

Inst. St. Jozeph.’ 

Edy is dus uiteindelijk 4½ jaar in het aan de St. Maartenskliniek en ook aan de Katholieke 

Universiteit verbonden instituut gebleven. In mei wordt Van der Sterren als geneesheer-

directeur opgevolgd door zenuwarts A.P.J. Meyknecht. Samen met psycholoog Chorus en 

zuster Gaudia vormde hij een team dat zich aan de behandeling van de kinderen en het 

wetenschappelijk onderzoek naar hun gedrag wijdde. De bedoeling was geweest dat 

kinderen na hooguit drie maanden observatie naar elders zouden vertrekken: naar het 

speciaal onderwijs of een internaat dat kinderen met complexe stoornissen kon 

behandelen. Daarbij werd ook samengewerkt met het Instituut Jonkerbosch aan de 

Mollenhutseweg. Daar waren in 1935 de eerste broeders gaan wonen en de eerste jongens 

opgenomen. De doelstelling van het Instituut was ‘de opleiding van debiele jongens’, dus 

geen intensieve behandeling. 
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Hoofdgebouw Jonkerbosch met de oprijlaan, nu: Jaap van Leeuwenlaan. 

Het is niet helemaal duidelijk waarom het bijna vijf jaren heeft geduurd voordat Edy hier 

terecht kon. Wel lijkt duidelijk dat aanvankelijk gezocht werd naar een internaat dat 

kinderen met complexe stoornissen kon behandelen, en dat was Jonkerbosch niet. Op de 

dag van de inwijding in 1936 waren er negen broeders en dertien jongens. In 1940 zou de 

bevolking van Jonkerbosch zijn aangegroeid tot 26 broeders, 64 leerlingen en vijf knechten. 

Het kostgeld bedroeg in die tijd - ondanks de rijkssubsidie sedert 1937 - ƒ 600 per schooljaar. 

Soms kwam Meykecht naar Jonkerbosch om daar geplaatste jongens te behandelen of te 

onderzoeken.16  

Begin 1941 wordt op Jonkerbosch besloten de groep ‘moeilijke jongens’ te scheiden van ‘de 

debielen’. Daarmee kan per 30 april 1941, als de jongens van de vakantie terugkeren, een 

vijfde groep opgestart worden. De verblijven zijn dan gereedgemaakt: de grote 

ontvangstzaal dient als dagverblijf en de ziekenzaal van de broeders is ingericht als slaapzaal. 

In totaal telt Jonkerbosch dan: 84 leerlingen en 29 broeders.17 Daarmee komt er, denken wij, 

ruimte voor Edy. 

Op 8 mei 1941 wordt Edy geregistreerd als inwoner van Nijmegen. Op de persoonskaart 

wordt de J genoteerd en als religie NI. Aan hem wordt echter geen persoonsbewijs verstrekt. 

De verplichte registratie als afstammeling van vier Joodse grootouders heeft plaatsgevonden 

in de gemeente Ubbergen en wordt al vermeld op de persoonskaart van die gemeente, maar 

 
16 Zie o.a.: Johan Mahieu en Rob Essers, Sporen van de Broeders van Liefde in Nijmegen, deels 

gebaseerd op Rob Essers, Een huis met geschiedenis (1988) , in: Informatieblad voor de bewoners van 

Jonkerbosch. Beide artikelen zijn weer grotendeels gebasserd op 'Jonkerbosch, groei en bloei', een 

door Broeder Vertunianus geschreven artikelenreeks in 24 afleveringen, verschenen in het blad 

Schakel. Verder nog: Huisvandenijmeegsegeschiedenis: Stichting voor Paedologische Instituten en 

Orthopaedische Inrichtingen in Nijmegen.  
17 Schakel, jaargang 9 (1959), nummer 2, pp.5-13. 
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we weten nu niet of de opgave is gedaan door de ouders van Edy – het meest waarschijnlijk 

– of het bestuur van St. Joseph.18 

 

Officiële bekendmaking, bovenste helft, zoals aangebracht aan het gemeentehuis is Ubbergen en mogelijk op 

enkele andere plaatsen. 

 
18 De gemeente Ubbergen telde meerdere internaten en sanatoria. De besturen daarvan zijn 

verantwoordelijk voor de verplichte opgave, maar alleen indien er geen wettelijke vertegenwoordiger 

is. Op 5 maart 1941 stuurt de gemeente Ubbergen drie aanmeldingsformulieren van ‘personen die 

geheel of gedeeltelijk van Joodschen bloede zijn’ aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters 

(RIBR) en stort ƒ 1,50. Op dit document worden de namen van deze personen niet genoemd. Een van 

de personen moet zeker Edy zijn, een van de twee anderen is zeker Johanna Weinberg, die eind 1940 

met haar (niet-Joodse) man was verhuisd van Rotterdam - waar hun huis was verwoest - naar 

Ubbergen. Zie: RAN 1779 Gemeente Ubbergen, Inventarisnummer 1465 (Circulaires betreffende 

maatregelen tegen Joden). In latere correspondentie wordt steeds gesproken over één Joodse 

inwoner van deze gemeente, dat is Johanna. Edy is dan verhuisd. De derde persoon is dan hetzij 

verhuisd óf stond op de registratie 1941/6 vermeld als GI of GII. Over de zo geregistreerden wordt in 

de latere correspondentie niet meer gesproken. 
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Fragment van de bekendmaking van de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken, 

Frederiks, over de verplichte aanmelding van personen in sanatoria e.d. In eerste instantie zijn de wettelijke 

vertegenwoordigers verantwoordelijk, dat zouden dan de ouders zijn. “(…) i.c. de besturen der in Uw brieven 

bedoelde inrichtingen, sanatoria enz., tot aanmelding zijn gehouden (artikel 4, lid 2). Inmiddels kunnen die 

besturen volstaan met het verstrekken aan de burgemeesters van de te hunner beschikking staande gegevens in 

de gevallen, waarin zij de indruk hebben, dat verdenking van joodsche afstamming bestaat. Ik roep de 

medewerking van burgemeesters in (…).” 
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Edy en zijn vader, 1940.  

 

Van school gestuurd 

In de zomer van 1941 wordt het plan uitgewerkt alle Joodse kinderen te verwijderen van 

hun scholen. Vanuit de Nederlandse overheid werd de hele operatie gecoördineerd door 
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Jan van Dam, secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 

Cultuurbescherming. Deze stuurde op 16 augustus 1941, op last van de Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandse gebied, Arthur Seyss-Inquart, een circulaire aan alle 

gemeentebesturen, alle onderwijsinspecteurs en alle besturen van bijzondere scholen, 

waarin hij meedeelde dat ‘op korten termijn maatregelen getroffen zullen moeten worden 

om de schoolkinderen, die van Joodschen bloede zijn of als zoodanig worden beschouwd, 

in afzonderlijke scholen bijeen te brengen. U gelieve aan mijn Departement zoodra mogelijk 

een opgave te verstrekken van het aantal der leerlingen, onderscheiden volgens de 

verschillende scholen welke zij thans bezoeken, zonder vermelding van hun naam’. Aan de 

gemeentebesturen moesten de namen van de schoolkinderen worden opgegeven, met 

geboortedatum en adres. ‘Negatieve opgaven moeten zowel aan mijn Departement als aan 

de Gemeentebesturen wel worden aangeboden’. Boven de circulaire staat in kapitalen: 

‘NIET VOOR PUBLICATIE IN WELKE VORM DAN OOK BESTEMD’.19  

De Nijmeegse burgemeester Joseph A.H. Steinweg stuurde een tweede niet geheime 

circulaire van Van Dam van ook 16 augustus met een begeleidende brief van zijn hand op 20 

augustus door aan alle hoofden van openbare lagere scholen, en aan de directeuren van de 

Gemeentelijke HBS, het Stedelijk Gymnasium en de Middelbare Handelsavondschool. Maar 

al op 18 augustus, dus enkele dagen daarvoor, liet het bestuur van het jongenspensionaat 

Jonkerbosch aan het gemeentebestuur weten dat ‘één leerling van Joodschen bloede 

genoemde school bezoekt, nl: Grödel, Eduard, geboren te Rotterdam, 20-11-’28’.20 De 

Broeders van Liefde waren hiermee de ijverigste jongetjes van de klas, de overige opgaven 

kwamen rond 1 september binnen. 

 
19 RAN OSAN, inv.nr. 19.4460 Dossier Joodse school. Zie ook ons artikel Van school gestuurd’, in: 

Jaarboek Numaga 2019, p.55-75. Ook op deze website. 
20 Ibid, RAN OSAN 19, inv.nr.4460. 
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Pensionaat Jonkerbosch, Broeders van Liefde, 18 augustus 1941. Een ambtenaar van de afdeling Bevolking, we 

nemen aan F. Wilbers, noteert: acc. 

Edy werd inderdaad per 1 september van de school verwijderd, maar toen volgde er de 

discussie wat er moesten gebeuren met de gehandicapte Joodse leerlingen, voor wie geen 

afzonderlijke scholen ingericht zouden gaan worden.21 Alleen in Amsterdam werd op den 

 
21 Dat hij werd uitgeschreven blijkt uit het ‘leerlingenboek-van in- en-uitschrijvingen’, dat zich bevindt 

in Eindhoven in het deelarchief van de Broeders van Liefde. Afbeelding op volgende pagina, detail 

verderop. 
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duur een Joodse BLO-school opgezet. Eenzelfde gedoe was er rond blinde en dove Joodse 

kinderen, die van de reguliere instituten werden weggestuurd.   

Ergens rond 1 december 1941 maakt een ambtenaar van de afdeling Onderwijs een lijstje 

van Joodse leerlingen van wie de situatie nog onduidelijk is.22 Waarschijnlijk een collega 

schrijft eronder wat de situatie is. We zien dat Sally Bergmann dan op de (katholieke) BLO-

school aan de Timorstraat is geplaatst en Edy Grödel weer op Jonkerbosch. Sally werd op 1 

september verwijderd van Openbare School nr. 2 aan de Prins Hendrikstraat en kon toen 

kennelijk naar de blo-school in afwachting van nadere berichten. Waarschijnlijk kwam er in 

oktober inderdaad bericht. Althans: in enkele andere steden is een bericht aangetroffen, dat 

het was toegestaan ‘zwakzinnigen’ van buiten Amsterdam (waar wel een Joodse blo-school 

kwam) terug te plaatsen op de oude school. De enige andere Joodse leerling in Nijmegen 

die nog niet verwijderd is van school is Eva Sander (nr. 10).23 

Leerlingenboek van in- en-uitschrijvingen, Edy (nummer 114): afgeschreven 1 september 1941, ingeschreven 1 

december 1941 ‘na tijdelijk schorsing als Israëlitische leerling’, weer afgeschreven op 7 januari 1943. Uit: 

Leerlingenregister, Archief Broeders van Liefde, Eindhoven. Detail eruit op p. 15. 

 

 
22 RAN OSAN 19, inv.nr.4460. 
23 Op wat wij wel noemen de Burgemeesterslijst en ook elders werd zij geregistreerd als de dochter 

van Sally Sander en Frieda Terhoch. Dat was zij echter niet, zij was al dan niet formeel geadopteerd 

en een afstammingsonderzoek liep kennelijk nog.  
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“Op welke school gaan de hieronder genoemde Joodsche kinderen?” Bergmann (Timorstraat), Hertha Bos (6 

januari naar MULO Arnhem), Jacob van Buren (6 januari 1942 naar HBS Arnhem), Margot van Embden (privé les 

van juffrouw De Wijze, Graafseweg 84), Eduard Grödel (pensionaat Jonkerbosch), Frederika de Jong, Yvonne 

Levitus (privé les van juffrouw De Wijze), Gertrude de Marcas (binnenkort naar HBS Arnhem), Kurt Rosenbaum 

(vermoedelijk naar MULO Arnhem), Eva Sander (HBS Kronenburgersingel). Van Embden en Yvonne Levitus niet 

leerplichtig. 
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In een ander dossier zien we ook een Lijst van leerplichtige Joodsche kinderen. Deze is niet 

gedateerd en bevat alle namen. De lijst is opgemaakt op de afdeling AZ&O. We denken dat 

deze van rond 20 december is. De Joodse School draaide al, bij kinderen die deze school niet 

bezochten staat wat ze in januari waarschijnlijk gingen doen. Hier zien we ook formuleringen 

als “Studeert thans zelf thuis”, in de tegenwoordige tijd. De lijst lijkt bedoeld te zijn geweest 

als een verslag van de toestand op dat moment. De ambtenaar die de lijst heeft opgesteld, 

Keukens zelf of een van zijn ondergeschikten, had duidelijk her en der inlichtingen 

ingewonnen. Dat verklaart echter niet waarom enkele namen wel op deze lijst maar niet op 

de eerdergenoemde lijst voorkomen. Volgens deze lijst bezochten nog de drie hierboven 

genoemde Joodse leerlingen een reguliere school (Sally Bergmann de blo aan de 

Timorstraat, Eva Sander de HBS aan de Kronenburgersingel en Edy Grödel het internaat 

Jonkerbosch).24 

 

Inschrijving Jonkerbosch: Ingeschreven 1 mei 1941, afgeschreven 1 september 1941 ✓; ingeschreven 1 

december 1941 ‘na tijdelijke schorsing als Israëlitische leerling’; afgeschreven 7 januari 1943. Uit: 

Leerlingenregister, Archief Broeders van Liefde, Eindhoven.

 

 
24 Lijst in RAN 2, inv.nr.40202 (Lijst van leerplichtige Joodsche kinderen). Wij vermoeden dat Sally 

Bergmann in de zomer 1942 weer van de blo verwijderd is. Hij ging op 22 oktober 1942 met zijn vader 

naar Haarlem. Hij kwam vervolgens terecht in het instituut Rudelsheimstichting in Hilversum, een 

instelling voor geestelijk gehandicapte kinderen. Met vijftien andere kinderen van deze instelling 

werd hij op 13 april 1944 op transport gesteld naar Sobibor. Daar werd hij direct na aankomst 

vermoord. Zie ook NIOD 804m inv.nr.56, 168, Transportlijsten van Westerbork naar Sobibor. Van de 

1.204 gedeporteerden van dit transport, van wie 177 kinderen overleefde niemand. Op 2 mei 2018 

is in Hilversum een monument opgericht voor de 80 daar opgepakte kinderen en personeelsleden. 
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Uit: RAN 2, inv.nr.40202, circa half december 1942. 

Dat is de situatie in de herfst van 1941. Ook Carla was in Tilburg van school gestuurd en zit 

thuis.25 Edy zit hoogstwaarschijnlijk in die periode ook thuis in Tilburg. Per 15 september 

 
25 Er is een lijst van Joodse leerlingen van de openbare ULO aan de Langestraat in Tilburg, gedateerd 

30 augustus 1941. Daarop staan zeven namen, maar de naam van Carla Grödel ontbreekt. Maar er is 

wel een brief van de burgemeester van 9 oktober 1941 die betrekking heeft op de verwijdering van 
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mogen Joden buitenshuis bijna niets meer: niet naar de parken, de zwembaden, de theaters, 

niet bij niet-Joodse kennissen op bezoek. Deels waren deze maatregelen al eerder 

ingevoerd, maar toen in iedere gemeente weer anders. Her en der werden de borden beklad 

en gestolen. Aan de andere kant deden Tilburgse NSB’ers in augustus 1941 mee aan een 

landelijke anti-Joodse actie en bekladden ze de synagoge en woonhuizen met hakenkruizen 

en Davidsterren; op de weg schilderden ze antisemitische leuzen.26  

In augustus 1941 werd Verordening 148/1941 van kracht, een verordening over ‘de 

behandeling van het joodsche geldelijke vermogen’. Door deze verordening werden Joden 

verplicht om hun contanten, cheques, effecten, deposito’s en waardepapieren over te 

schrijven naar en in depot te geven bij de roofbank Lippman, Rosenthal & Co in Amsterdam. 

Eerder al moesten de radio’s afgegeven worden. De fraaie auto van het gezin Grödel, eerder 

hierboven afgebeeld, zou in januari 1942 ingeleverd moeten worden, maar de facto waren 

de meeste auto’s al eerder gevorderd. In deze, ja deze, omstandigheden overlijdt Karl Grödel 

eind 1941 aan een hartinfarct.27 Hij is begraven op de Joodse Begraafplaats aan de 

Bredaseweg in Tilburg. Else blijft met haar dochter achter aan de Ringbaan, we weten niet 

of Edy nog naar de uitvaart is kunnen gaan. Else wordt dan directeur van Haarimex, maar 

dat is slechts voor kort, want al in mei 1942 komt er een Verwalter in de persoon van Fritz 

Becker.28 

 

Leerlingen van Jonkerbosch bij het Goffertstadion, ingang Paddock rechts en eretribune. 

 
Joodse leerlingen van reguliere scholen. Op de bij de brief gevoegde verzendlijst staat ook de naam 

K. Grödel. Mededeling aan ons van Archief Tilburg. 
26 Genoemd in: Arnoud-Jan Bijsterveld, Brabantserfgoed.nl, Jodenvervolging in Noord-Brabant. 
27 Aangifte werd gedaan op 2 januari 1942. Karl overleed op 31 december om 10:30 uur. 
28 Nieuwe Tilburgsche Courant 23 april 1942, waarin staat dat de nieuwe directeur Else van Lier is. De 

firma zou later geliquideerd worden door de Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H., de Deutsche 

Revisions- und Treuhandgesellschaft A.G. (DRT) en de Niederländische Aktiengesellschaft für 

Abwicklung von Unternehmungen (NAGU). Het dossiernummer bij OMNIA is 3355. Fritz Becker werd 

geboren in Bialystoc op 21 november 1884 en woonde op de Oisterwijksebaan 69; zie gegevens in 

Handelsregister van Haarimex.  
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Na de vordering van de gebouwen in 1943 werd een deel ervan gebruikt als Krieglazarett. Al bij de 

Neerbosschebrug een richtingaanwijzer. 

  

Leerlingen van Jonkerbosch op de Waalkade, op de achtergrond de reconstructie van de Waalbrug. Op deze foto 

lijkt Edy te ontbreken, maar ze zal tegelijk zijn genomen met de foto hierna.  
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Tegelijk genomen foto, maar hier met Edy met een fiets aan de hand. 

 
Leerlingen van Jonkerbosch eten een ijsje bij een kar van Davino. 
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Grafsteen van de vader van Edy, Tilburg, Joodse Begraafplaats, Bredaseweg. 

 

Else en Carla gedeporteerd 

Op 1 juli 1942 wordt het kamp Westerbork omgevormd tot het Polizeiliches 

Judendurchgangslager Westerbork. Op 14 juli 1942 vindt het eerste transport plaats van 

Amsterdamse Joden naar Westerbork. De volgende dag rijdt de eerste trein naar 

vernietigingskamp Auschwitz. Op 28 augustus moesten enkele honderden Joden in Noord-

Brabant, vooral ‘stateloze’ Duits-Joodse vluchtelingen, zich op eigen gelegenheid melden 

op bus- en treinstations in hun stad. Vandaar werden ze naar Den Bosch vervoerd en daar 

vanaf een schoolterrein in de buurt van het station met een nachtelijke trein naar 

Hooghalen vervoerd. Op de dagen ervoor, woensdag 26 en donderdag 27 augustus hadden 

zij een ‘oproeping’ om zich op vrijdag 28 augustus te melden in de MULO-school aan de 

Korte Havenstraat 5 in Den Bosch. ’s Avonds laat - door de avondklok kon niemand dat zien 

- vertrok de trein vanuit ’s-Hertogenbosch naar doorgangskamp Westerbork, met aan boord 

vooral ‘stateloze’ Joodse vluchtelingen en enkele ‘inheemse’ gezinnen die waren komen 

opdagen. Ze werden op 31 augustus uit Westerbork gedeporteerd en op 2 of 3 september 



21 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 

vermoord, met uitzondering van de mannen tussen 15 en 55, die in Cosel uit de trein 

werden gehaald en merendeels zouden omkomen in werkkampen ‘in Midden-Europa’.”29 

De eerste deportatie van Joden in Tilburg vindt plaats op vrijdag 28 augustus 1942. Twee 

dagen eerder heeft de politie 126 oproepingskaarten verspreid waarop staat dat men zich 

in de BBA-loods bij het station moet melden voor ‘werkverruiming’ in Duitsland. 

Commissaris Boersma liet de oproepingen verspreiden door de adjudant van politie W. 

Neve. De oproepingen werden een dag tevoren persoonlijk aan het huisadres bezorgd. 

Sommigen doken vervolgens waarschijnlijk overhaast onder. Van de opgeroepenen komen 

er vijftig niet opdagen: 16 zijn niet (meer) aanwezig op hun woonadres en 34 verschijnen 

niet. Van degenen die zich aanmelden worden er 51 (voorlopig) vrijgesteld. Op het station 

in Den Bosch worden nog vier personen teruggestuurd. De anderen gaan via Den Bosch naar 

station Hooghalen in Drenthe. Vandaar moeten ze te voet naar het vijf kilometer verderop 

gelegen kamp Westerbork.30  

Carla en haar moeder hebben dus gehoor gegeven aan deze oproep. In Westerbork zijn zij 

maar twee dagen gebleven, op 31 augustus gaan zij verder naar Auschwitz, waar zij kort na 

aankomst worden vermoord.31 Kennelijk kwam er geen oproep voor de moeder van Else,  

Edy’s oma: Friederica Leven, dit hoogstwaarschijnlijk omdat Friederica door de Joodse Raad 

 
29 Zie voor een overzicht: Arnoud-Jan Bijsterveld, Brabantserfgoed.nl, Jodenvervolging in Noord-

Brabant. 
30 Zie o.a. verhalis.nl/jodenvervolgingtilburg en wikimiddenbrabant, Deportatie en vernietiging 

Joodse volksdeel Tilburg. Vanuit Tilburg gaan op 28 en op 31 augustus naar Westerbork: Elisabeth 

Agsteribbe, Samuel Agsteribbe, Gerda Blumenstock, Gerson Blumenstock, Mirel Blumenstock-

Krieger, Edmond Buchen, Isaak Buchen, Manfred Buchen, Rosa Buchen-Landesmann, Chaim Czapnik, 

Fanny Czapnik, Leo Leib Czapnik, Salomon Czapnik, Frajdla Czapnik-Grynszpan, Estella van Dam, 

Eliazer Gosselaar, Else Grödel-van Lier, Carla Grödel, Getrud Cere Moses, Levi Nathan Leeuwarden 

(1894–1967) en Kathe Leeuwarden-de Vries (1898–1963). Wie vanaf Den Bosch ook meegaat naar 

Westerbork is Abraham Elie (Bram) van Dam. Hij was op 10 juli ondergedoken maar werd opgepakt 

en komt op 18 juli in de Polizeigefängnis Haaren terecht. Vijftien personen uit Tilburg gaan op 31 

augustus op transport naar Auschwitz, de vijf leden van het gezin Czapnik volgen op 4 september. 

Levi Leeuwarden en zijn vrouw blijven achter in Westerbork, op 21 april 1943 worden ze naar 

Theresienstadt gedeporteerd. Ze overleven de oorlog en komen op 13 juni 1945 terug naar Tilburg. 
31 Een deel van de mannen binnen dit transport moest in Cosel de trein verlaten. De trein reed verder 

naar Auschwitz en daar werd niemand tewerkgesteld, allen werden vermoord. De SS-kamparts meldt 

dat hij op die dag, 1 september, deelnam aan de ‘Disinfektion und Entläusung eines Blocks mit dem 

Gas Zyklon B’. Bij het transport van enkele dagen later vanuit Westerbork schrijft hij “Abends gegen 8 

Uhr wieder bei einer Sonderaktion aus Holland. Wegen der dabei anfallenden Sonderverpflegung, 

bestehend aus einem fünftel Liter Schnaps, 5 Zigaretten,  100 g Wurst und Brot, drängen sich die 

Männer zu solchen Aktionen. Heute und morgen (Sonntag) wieder Dienst;” KL Auschwitz in den 

Augen der SS, Tägebuch Kremer, p.218. Op 2 september noteert hij: “Im Vergleich hierzu erscheint 

mir das Dante’sche Inferno fast wie eine Komödie. Umsonst wird Auschwitz nicht das Lager der 

Vernichtung genannt!” Over de grenzeloosheid van sommige mannen bij geweld is al heel veel 

geschreven maar er is nog heel wat uit te zoeken; zie ook Theweleit, Männerphantasien, [Frankfurt 

a/M 1977, opnieuw uitgegeven Berlijn 2019] over het verband tussen masculiniteit en fascisme, een 

onderzoek op basis van wat jongemannen uit de Freikorpsen rond 1920 in hun dagboeken noteerden. 
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als vooralsnog ‘transportunfähig’ was verklaard. Wat kon zij nog doen? Zeker lijkt dat zij na 

de wegvoering van haar dochter en kleindochter niet is kunnen achterblijven in het huis aan 

Ringbaan-Oost. Zij verhuist naar de Jan Pietersz. Coenstraat 15. Over haar verderop nog 

meer. 

 

Intussen in Nijmegen 

Daar zat Edy in Jonkerbosch. Zouden hij of zijn begeleiders bericht hebben gehad van de 

gang van zijn moeder en zijn zus naar Westerbork en enige dagen later naar Auschwitz? 

Eind augustus waren zij gegaan, op 16 september en op 2 oktober vinden in Nijmegen de 

eerste grotere razzia’s plaats.32 

 
Foto uit waarschijnlijk 1942. De betonnen verkeersbrug over het spoor met rechts het witte gebouw van eens 

Texaco, het “Pompstation Auto-Palace” (Texaco) uit 1936. De gekalkte V op de brugkolom staat mogelijk voor: 

"Victorie want Duitsland wint op alle fronten". Op de foto staan vier leerlingen van het Jonkerbosch.  Links 

onmiskenbaar met de fiets en bril Eduard Grödel. Foto Regionaal Archief Nijmegen. 

Op maandag 16 november 1942 roept Judensachbearbeiter van de Aussenstelle Arnhem de 

politiecommissarissen in zijn ressort bijeen. Hij geeft de opdracht om op 17 november ALLE 

 
32 Op 2 augustus waren katholieke Joden opgepakt; drie van hen werden vermoord. Er waren ook 

enkele individuele arrestaties geweest, zoals die van Israël Cohen, Julius Lazarus, Mozes Prins en van 

Meijer Mug. Over de genoemde razzia’s in september en oktober, zie op deze site de artikelen De 

razzia van 16 september 1942 en De gang naar de Joodse werkkampen en de razzia van 2 oktober 

1942. Zie ook het artikel over Willy Bühe op deze site. 
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joden op te pakken. In Nijmegen zijn het de hoofdcommissaris Van Dijk en de SS-

Obersturmführer Herfurth die de razzia die dag leiden, terwijl de RKSP-burgemeester Van 

der Velden hen niets in de weg legt.33 Zij hadden overdag al de agenten bij elkaar laten 

komen in het HBS-gebouw aan de Kronenburgersingel. Terwijl de vele arrestanten vanaf 8 

uur ’s avonds in dat gebouw door de agenten van de Gemeentepolitie Nijmegen en door 

enkele Marechaussees van buiten Nijmegen worden binnengebracht, staan zij toe te kijken, 

evenals de NSB-arts Feikema. Maar dan vindt Van Dijk even tijd om er met de auto 

vantussen te gaan. Hij rijdt rond middernacht met een begeleidende agent naar de 

Mollenhutseweg om daar persoonlijk Edy op te pakken.34 Van Dijk meldde zich tusssen 12 

en 1 uur ’s nachts bij de portier en bracht Edy vervolgens met de auto naar het HBS-gebouw 

op de Kronenburgersingel. Een broeder hoorde later dat de broeder-leider van Edys' groep 

pas de volgende morgen in dienst kwam en woedend was omdat de broeder-portier de 

jongen had 'meegegeven'. Zelf zou hij er alles aan gedaan hebben om dat te verhinderen.35  

Edy zo alleen in het HBS-gebouw, waar hij wel zeker niemand gekend moet hebben. ’s 

Morgens vroeg worden allen naar het station gedirigeerd, van waar de trein net na 12 uur 

vertrekt naar Hooghalen. De laatste vijf kilometers worden gelopen. 

 
33 Bij ‘alle’ Joden maakt Bühe een uitzondering voor degenen met een Sperre. Over deze razzia zie op 

deze site met name: De razzia van 17 november 1942 in Nijmegen. Dit artikel is ook licht gewijzigd 

opgenomen in Willem Oosterbaan, Leo van den Munkhof, Boekhouding van een ondergang. 

Nijmegen 2022, pp.6-41. 
34 Wie er meeging met Van Dijk weten we niet. Helaas is het hele Archief van de Gemeentepolitie 

Nijmegen verbrand. 
35 Broeder Odoricus Horvers vertelde dit in 2007 aan de eerder genoemde auteur Johan Mahieu. 

Diezelfde ochtend reisde de dienstdoende priester van het klooster, volgens dezelfde bron, Edy 

achterna naar Westerbork, om hem alsnog te dopen. Hij kreeg geen toestemming om Edy te 

ontmoeten en keerde onverrichterzake terug. We weten natuurlijk niet wat zijn motief was om hem 

te willen dopen. Het kan de aloude katholieke zendingsdrang geweest zijn, maar het kan ook zijn 

voortgekomen uit de illusie dat de katholieke doop mogelijk zou helpen tegen deportatie. Toen al 

waren er vele tekenen dat dat niet het geval was, nu weten we dat zeker: hoe dan ook zouden de 

Joden vermoord worden. Katholiek of niet was geen criterium. 
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Edy met zijn fiets voor het Mariapaviljoen op Jonkerbosch. 

 

In Westerbork 

Fritz Tauber beschrijft de aankomst in Hooghalen en de tocht naar het kamp, vijf kilometer 

verderop: “De trein vertraagde zijn vaart, de remmen knarsten, de deuren werden geopend 

en wij moesten uitstappen. Een kleine halte midden in de hei voor Hooghalen. De 

conducteur liep de trein langs, vlug, vlug, schreeuwde hij, we hebben vertraging. Hoe 

gaarne zouden wij voorgoed vertraging gehad hebben, uitstel van wat wij tegemoet gingen. 

Onze bagage werd uit de goederenwagon op de grond gegooid, de mensen stroomden zo 

vlug het ging de wagons uit. (…)  Nadat ook de zieken en ouden van dagen uit de wagons 

gedragen waren en wij buiten op ons verder lot stonden te wachten, gleed de trein 

langzaam de aanbrekende duisternis in. (…) In ons midden mensen die niet in staat waren 

de verre weg naar het kamp te lopen. Bovendien had een ieder zo veel bagage mee, dat het 

zelfs voor sterke mannen onmogelijk geweest zou zijn daarmee lopende het kamp te 

bereiken.” We weten niet hoe Edy gegaan is. 

Vanaf 1 december wordt Edy geplaatst in barak 35, het weeshuis in Kamp Westerbork. Het 

weeshuis werd feitelijk geleid door het echtpaar Otto Birnbaum en Hennie Gitel Szaja.36 Zij 

hadden zes kinderen en waren in 1938 gevlucht vanuit Berlijn naar Nederland.37 

 
36 Hij was eigenlijk koopman in radioartikelen. Hennie Gitel Szaja werd geboren op 25 juni 1905 in 

Radomysl (Polen) en overleed op 4 juni 1990. Na hun vlucht komt het gezin in 1940 terecht in dan 

nog het vluchtelingenkamp Westerbork en dan al zetten ze er het weeshuis op. 
37 Vijf van hun kinderen waren vooruit gevlucht, eerst naar Nijmegen. Sonni, geboren in 1928, 

vertelde later dat ze als 10-jarige in 1938 met haar twee broers en twee zussen met de trein meteen 
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Voorkant van de systeemkaart van de Joodse Raad. Deze kaart is mogelijk pas op 18 november 1942 

aangemaakt. Helaas kunnen we de op 20 november en 24 november gemaakte notities niet ontcijferen. We 

zien dat Edy op 1 december in barak 35, het weeshuis, geplaatst wordt. We zien o.m. dat er in januari 1943 door 

de Joodse Raad bij Jonkerbosch om timmergereedschappen wordt gevraagd. 

 
na de Kristallnacht van Berlijn naar Köln worden gestuurd. Hun vader zit dan opgesloten in een kamp. 

In Köln worden ze opgevangen door een tante. Van daar gaan ze met de trein naar Nijmegen. Zij 

vertelt: “Wij stapten in Nijmegen uit en het was de bedoeling dat mijn oom ons opwachtte. Hij stond 

er niet, dus nam ik mijn broers en zusters bij de arm en we liepen het station uit. Gelukkig vonden we 

mijn oom. Omdat hij ons niet thuis kon hebben, werden wij door bemiddeling van de Joodse 

gemeente in Nijmegen verdeeld over verschillende Joodse families. Deze verdeling was een groot 

probleem omdat wij niet konden wennen aan het gemis van elkaar. De kinderen huilden de hele dag. 

Uiteindelijk heeft men ons allemaal bij elkaar in één gezin gestopt. We zijn daar twee weken gebleven 

en werden toen overgebracht naar een kindertehuis bij Rijswijk. Dat was Huize Cromvliet.” (...) Uit 

Willy Lindwer, Getuigen van Westerbork, Hilversum 2009 (1e uitgave 1990); pagina’s 77 e.v.  De 

moeder had contact met een tante in Nederland, we zijn nu niet zeker wie zij bedoelt. Vier van de 

kinderen werden opgevangen door Jozef Drielsma en Elisabeth Wessel op de Oranjesingel, die later 

zelf onderdoken met Clara Teig, ook een vluchteling. Zie ook de Namenlijst op deze site, o.a. onder 

Birnbaum, Teig en Drielsma.  
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Achterzijde, waaruit onder meer blijkt dat de Joodse Raad van Nijmegen tweemaal een aanvrage deed voor 

een vrijstelling en dat hij op 8 april verhuisde van het weeshuis naar ziekenbarak 83. 

 

 
Plattegrond Kamp Westerbork; het weeshuis, barak 35, links bovenaan, niet ver van de Rampe (uitstapplaats 

van de spoorlijn). 
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Interieur weeshuis. 

 

Bij wat er gebeurde in het weeshuis moeten we nog bedenken dat het zeker niet in alle 

gevallen om ‘echte’ wezen ging; het waren kinderen die zonder ouders waren 

binnengekomen in het kamp. Zo komen wat later ook Frieda van den Bergh (Nijmegen, 27 

maart 1939) en haar zusje Rosemarie van den Bergh (Nijmegen, 25 juli 1936) er terecht; zij 

waren apart van de ouders in Driebergen ondergebracht en daar opgepakt. Of denk aan 

Esther Bamberger (12 augustus 1943), die in Nijmegen bij Ep Brendel en An Jansen aan de 

Haagbeukstraat 21 was ondergebracht en daar was opgepakt. Of aan Daniël, de op 2 

februari 1942 geboren zoon van Lotte Vyth en Benjamin van Engel, die door de vrouw bij 

wie hij was ondergebracht zelf naar het kamp werd gebracht. Of aan de door de Nijmeegse 

agenten Verstappen en Wiebe in Mook opgepakte broertjes Max en Levie Sleutelberg. 

Salomon Spier, die in Nijmegen in 1944 was opgepakt, werkte nog even in het weeshuis, zo 

schrijft hij in een briefkaart aan het met hem bevriende gezin Nas. 

Laten we ook bedenken dat Edy een ‘echte’ wees was, maar dat hij op dat moment nog 

niets wist over het lot van zijn moeder. Hoe dan ook kunnen we uit zijn ziektegeschiedenis 

opmaken dat hij de leidinggevenden in Barak 35 voor wel wat problemen zal hebben 

gesteld.  
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De familie Birnbaum in Westerbork (1941), barak 35. V.l.n.r. Zvi, Sonni, Hennie, Yaakov, Susy, Yehosha, Regina en 

Schmuel. 

We weten dat op 6 januari 1943 aan het bestuur van Jonkerbosch ‘Molenhützeweg 209’, 

gereedschappen gevraagd worden en, zo lijkt het, dat dit op 28 januari nog eens gebeurt. 

Daarnaast wordt, mogelijk door Birnbaum, geprobeerd op 9 februari 1943 en op 25 februari 

1943 via de Joodse Raad in Nijmegen 1943 een vrijstelling voor Edy te verkrijgen. We zien 

ook nog, met een slag om de arm, dat hij rond 8 april 1943 geplaatst wordt in Barak 83, een 

ziekenbarak.38 Aannemelijk is dat hij daar bleef tot de deportatie. 

 

Intussen in Tilburg 

9 April, dat was de dag dat zijn oma, Friederica Leven, naar het kamp werd gebracht. Op 29 

maart 1943 was de beschikking bekendgemaakt van Rauter, de hoogste SS-er in Nederland, 

dat met ingang van 10 april een verblijfsverbod gold voor alle Joden in de provincies 

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 

Friederica had het huis aan de Ringbaan moeten verlaten, dat was door de Duitsers in beslag 

 
38 Het is natuurlijk onduidelijk, wat er precies gebeurde. We zien dat Otto Birnbaum en zijn kinderen 

na de oorlog verklaren dat hij steeds naar de aankomende treinen ging om te kijken of er 

alleenstaande kinderen waren, die bracht hij dan naar het weeshuis; en dat hij alles probeerde om te 

zorgen dat de kinderen konden blijven, ook zelfs door hen ziek te maken of ziek te laten verklaren. 

Zie bijvoorbeeld de interviews met hen in de documentaire van de NOS/NPO, Kinderen van Birnbaum. 

In het weeshuis waren ook grotere kinderen, van alle leeftijden, “sommige angstig en schuw, andere 

deels afgestompt en apathisch door oververmoeidheid”, zo verklaarde Otto. 
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genomen.39 Zij verhuist, waarschijnlijk al ziek, naar de J.P. Coenstraat 15. Op dit adres 

woonde de gemengd-gehuwde Josef Pimentel en vanaf december 1942 ook het gezin 

Heilberg. In het huis ernaast, op nummer 13, woonde de al genoemde dienstbode Rosa Eis 

met haar man Kurt Löwenstein en zijn ouders, maar in december 1942 werden zij 

gedwongen deze woning te verlaten. Het is niet helemaal duidelijk waarom Friederica en 

ook de ouders van Kurt nog geen oproep kregen. Kurt zelf had een Sperre vanwege zijn werk 

voor de Joodse Raad en de Sperre gold dan ook voor Rosa. Het is mogelijk dat de ouders van 

Kurt nog een voorlopig uitstel hadden omdat er nog gekeken werd naar een 

Militärdienstbescheinigung op zijn naam. Maar waarschijnlijker is dat de vader of moeder 

van Kurt uitstel kregen vanwege Transportunfähigkeit.  

In Tilburg kwamen vijfenveertig personen in aanmerking voor transport naar Vught of 

Westerbork. Bij het station in Tilburg stonden drie autobussen gereed om de Joden naar 

Vught te brengen, maar uiteindelijk vertrok slechts één bus naar Vught. Friederica, Alfred 

Löwenstein en zijn vrouw Henriette Rindskopf gingen niet naar Kamp Vught, zij gingen 

rechtstreeks, waarschijnlijk per trein, naar Westerbork met in ieder geval nog één andere 

Joodse inwoner van Tilburg:  Johanna Hänchen Asch-Landau en mogelijk nog twee anderen.  

 

Van Kamp Westerbork naar Sobibor 

Friederica komt dus op 9 april in Kamp Westerbork aan en wordt geplaatst in Barak 68. Het 

is helemaal niet zeker of zij en Edy elkaar nog hebben gezien en het is ook nog niet zo 

duidelijk hoe goed ze elkaar nog kenden. Zij was ziek, Edy lag in een ziekenbarak. Al op 13 

april wordt zij verder gedeporteerd naar Sobibor. 

Ruim een maand later wordt Edy naar de trein gebracht, op 18 mei 1943. Het is een lange 

trein: 48 wagons waarin zich 2.511 gedeporteerden bevonden. Gekmakend moet het voor 

Edy geweest zijn, wellicht was hij ermee nog een extra last voor de anderen, ook onzeker en 

vol angst. Bijna allen werden direct na aankomst op 21 mei vermoord. Jules Schelvis schrijft: 

“Bij aankomst werden enige tientallen personen uitgezocht voor werk in Sobibor en in het 

district Lublin. Van zestien personen werden vanuit Sobibor levenstekens ontvangen; vanuit 

Dorohucza drie en uit Silezië één. Niemand van het transport heeft de oorlog overleefd”.40  

 
39 Mededeling van een medewerker van Archief Tilburg. Het huis komt niet voor in de Verkaufsbücher; 

mogelijk is het gevorderd of doorverhuurd. 
40 Jules Schelvis in: Vernietigingskamp Sobibor. De transportlijsten. Op de site Oorlogsbronnen wordt 

ten onrechte gesteld dat niemand werd tewerkgesteld. Het onderzoeksrapport van het Rode Kruis, 

Sobibor (ook te vinden op deze site) geeft de namen van circa 40 tewerkgestelde personen. Het 

rapport geeft ook de getuigenis van Ursula Stern uit Utrecht (geb. 28 Augustus 1928). Zij kwam er aan 

op 9 april 1943. “Getuige heeft tot 14 oktober 1943 aldaar gewerkt. Sobibor was een kamp ongeveer 

60 km ten Oosten van Lublin bij de oude Pools-Russische grens van 1939 en moet als een 

vernietigingskamp worden beschouwd. Bij aankomst van getuige waren er ongeveer 200 Poolse en 

40 Nederlandse Joden; haar werd verteld, dat het kamp al twee jaar bestond en dat er Poolse, 

Russische en Oostenrijkse Joden bij duizenden waren vergast. Het was een speciaal Joods kamp. Er 

was een gaskamer, die ongeveer 600 mensen kon bevatten; het gas werd door douches in de kamer 
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De kampadministratie van Westerbork geeft aan dat er die dag vijf Joodse inwoners van Nijmegen werden 

gedeporteerd, maar dit is onjuist. Wij menen dat het gaat om negen personen. Naast de hieronder aangegeven 

personen gaat het om Elfriede Leopold, Leo Stolzenberg met hun dochter Renate en om Edy. 

 
geleid. Nadat de mensen gestorven waren, wentelde de vloer en vielen zij naar beneden. De 

vergassing van een groep duurde één kwartier. Tijdens het verblijf van getuige in Sobibor van 9 April 

tot 14 oktober 1943 kwam regelmatig elke vrijdag één transport uit Westerbork in Sobibor aan, dat 

onmiddellijk werd vergast. In augustus is drie weken lang geen transport aangekomen. Er vond vrijwel 

geen selectie plaats, de transporten werden zonder uitzondering onmiddellijk vergast. Van het 

transport van getuige werden bij aankomst zestien meisjes en 30 jonge mannen voor het werk 

uitgezocht, alle anderen zijn vergast. Zij moesten eerst een brief naar Nederland schrijven, daarna 

werden hun de haren afgeknipt en een S.S.-man hield een toespraak: „Zij moesten niet bang zijn 

vermoord te worden, zij zouden naar de Oekraïne gezonden worden." Daarna moesten zij z.g. gaan 

baden, hetgeen betekende, dat zij vergast werden.” 
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Edy staat als nummer 257 op de transportlijst.41 

 

Intussen in Nijmegen 

Maar laten we het ook eens over de dader hebben, de man die rond middernacht de HBS 

verliet om een gehandicapte jongen op te halen. Bijna vijf maanden later, per 10 april 1943, 

werd Nijmegen Judenrein verklaard. Er woonden alleen nog enkele met een niet-Jood 

gehuwde Joodse inwoners, die ook steeds meer opgejaagd werden, en natuurlijk de 

onderduikers, waarop fanatiek jacht gemaakt werd. Wat er hier verder nog gebeurde, willen 

we alleen nog aanstippen. De grootste fanatici in Nijmegen waren ongetwijfeld de 

hoofdcommissaris Van Dijk, de leider van de Politieke Dienst Verstappen en de SS-

Obersturmführer Herfurth. Zij waren ongeremd in het gebruik van geweld.42  

 Karl Herfurth 

 
41 Afbeeldingen uit NIOD 804, inv.nr.57, Transportlijsten Westerbork-Sobibor, 1943 van 27 april, 4, 18 

en 25 mei 1943. 
42 Over Karl Herfurth (Halle, 30 april 1901), prominent aanwezig bij de razzia’s in Nijmegen, een kort 

portret op deze site onder ‘Terzijde’. Hij was bevriend met het echtpaar Van Dijk en had mogelijk een 

relatie met de zus van Anna Arts, de vrouw van Van Dijk. Zeker is dat die zus voor Herfurth werkte. 
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Telegram van de Nijmeegse politiecommissaris Van Dijk aan de Gewestelijk Politiepresident Walraven op 13 

april: “overigens geen moeilijkheden of stoornissen bij verwijdering Joden ondervonden”. 

 

Eind 1942, de eerste helft van 1943, het is waarschijnlijk wel de periode waarin deze mensen 

zich opperbest voelden.  

    

Van Dijk, rechts hoogstwaarschijnlijk met zijn vrouw, Anna Arts, ook een fanatica. 
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Op 8 juli 1943 veranderen de tijden voor Van Dijk.43 Hij wordt neergeschoten door Henk 

Romeijn op het Hertogplein. Elisabeth Romeijn, de moeder van Henk, had hem in zijn jeugd 

naar een weeshuis in Nijmegen gestuurd. Vervolgens kwam hij terecht bij Cornelia Klerkx in 

Drunen, bij wie na de aanslag ook huiszoeking zal worden gedaan.44 Het plan was, althans 

volgens een naoorlogse verklaring van de agent Wiebe, om van Dijk al een dag eerder dood 

te schieten in Enschede bij de begrafenis van Pieter Kaaij, waarbij ook Rauter en andere 

kopstukken aanwezig waren.45 De extreemrechtse agent Kaaij was op 3 juli neergelegd. 

Een andere agent van de Politieke Dienst in Nijmegen verklaarde: ”Wat betreft de aanslag 

op den commissaris van politie Van Dijk, op 8 Juli 1943, en mijn bevordering daardoor tot 

hoofdwachtmeester, kan ik u het navolgende verklaren: Op 8 Juli 1943, omstreeks 15 uur, 

reed ik per rijwiel, van mijn woning, naar de Afdeeling Economische Dienst aan het Valkhof 

te Nijmegen. Zooals gewoonlijk, reed ik door de Prins Hendrikstraat. In de Prins 

Hendrikstraat woonde commissaris van politie Van Dijk. Juist toen ik de woning van Van Dijk 

passeerde, stond Van Dijk met zijn rijwiel voor zijn woning, en riep me toe, dat hij met mij 

mee naar het politiebureau zou gaan. Ik heb toen heel even gewacht, en ben met Van Dijk 

in de richting Hertogstraat gefietst. Ter hoogte van de Wilhelminaboom, in de Hertogstraat, 

te Nijmegen hoorde ik een persoon hard achter ons aankomen loopen. Ik keek om, en zag 

een jongeman, met een lichte regenjas aan, die hard achter ons aanliep. Tevens zag ik, dat 

hij een revolver richtte op commissaris van politie Van Dijk, op nog geen meter afstand. Hij 

schoot tweemaal in de richting van Van Dijk. Ik draaide mij toen om, want ik wist niet, of hij 

ook op mij zijn revolver zou richten. Na dit schieten is die jongen echter direct aan het 

loopen gegaan in de richting van de van Broeckhuysenstraat. Door de schoten, die op Van 

Dijk gericht waren, was van Dijk getroffen, en viel van zijn fiets op de grond. Toen van Dijk 

op de grond lag zeide hij tegen mij: ‘Potverdomme van Wingerden, grijp die kerel.’ Ik ben 

toen die jongen achterna gefietst, door de van Broeckhuysenstraat, over het Mariënburg, 

naar de Tweede Walstraat, waarheen die jongen inmiddels was gevlucht. Ter hoogte van de 

drukkerij, van het Nijmeegsch Dagblad in de Tweede Walstraat te Nijmegen, is die jongen 

door twee burgers staande gehouden. Toen ik bij hem kwam, waren er ook reeds den agent 

van politie F. van Ballegooij en den rechercheur van politie A. Goedhart. We hebben toen 

gezamenlijk de jongen overgenomen van die burgers, die zooals ik later hoorde, genaamd 

waren Bregonje en Willems.” (…) Hierna volgt het opbrengen van Romeijn. “Ik hoorde later, 

 
43 Antonius Johannes Maria van Dijk (Helmond, 19 april 1905) was in 1929 als inspecteur bij het korps 

Eindhoven gekomen en vertrok in 1941 naar de Gemeentepolitie Nijmegen waar hij aanvankelijk tot 

waarnemend hoofdcommissaris werd benoemd, dat ‘waarnemend’ verviel later. Natuurlijk waren er 

om hem heen allerlei verschillende politie opvattingen, maar hij ook een onmogelijk karakter. Ook 

met Steinweg, burgemeester ten tijde van de benoeming, kon hij moeilijk door één deur. Het is hier 

niet de plek op zijn hele carrière in te gaan. 
44 Verklaring Cornelia Klerx over Henk Romeijn: “Romeijn is mijn pleegzoon, hij was zoon van Elisabeth 

Romeijn zonder bekende vader. Ik heb hem toegewezen gekregen van een weeshuis in Nijmegen. Die 

dag liet hij mij een revolver zien. Hij deed die dag een oude broek aan”.  In: Nationaal Archief, CABR 

2.09.09 N. van Wingerden inv.nr. 95381, Dossiernr. 289. 
45 Verklaring van Wiebe in idem. 
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dat Willems en Bregonje, ieder een geldelijke vergoeding hebben ontvangen van f 100.” Ik 

moest bij Van Lokhorst komen en kreeg bevordering in het vooruitzicht gesteld.46 

Helaas riepen de agenten die vervolgens Romeijn achtervolgden door de Van 

Broeckhuysenstraat tegen het winkelende publiek: ‘Houd de dief!’ Op deze wijze werd Henk 

aangehouden door een zekere Bregonje. De getuige Johan Willemsen getuigde na de oorlog 

over wat hij zag in die straat ter hoogte van de Marienburg: “De burgers die daar ook liepen 

riepen ‘Houdt den dief!’.  Ik ben toen dien jongeman achterna geloopen.  Bij de hoek van de 

Tweede Walstraat en de Mariënburg is die jongeman toen door een zekere Bregonje 

aangehouden”. Iets erna kwam Van Wingerden, de agent Van Ballegooy was er al. Van   pakte 

het pistool van Romeijn en bracht hem naar het Hoofdbureau op het Valkhof.47 De bewaker 

Jacques Wijnands in de gevangenis in Arnhem was een van de laatsten die met Henk 

spraken. Henk zat eerder in Arnhem in het Huis van Bewaring in cel 26 en later nog in Kamp 

Vught, waar hij later werd gefusilleerd. In maart 1944 werd hij door het Duitse SS- und 

Polizeigericht in Den Haag ter dood veroordeeld. Het vonnis werd op 5 april 1944 voltrokken 

op de executieplaats bij Arnhem, nabij het Open-lucht-museum. Hij vertelde tegen Jacques 

dat hij de volgende dag doodgeschoten zou worden.48 

De aanslag wordt ’s middags om 16:20 bij de Procureur-Generaal en Politiepresident 

Arnhem gemeld:  “Op heden 15 uur werden in de Hertogstraat alhier door Hendrik Romeijn, 

geb. Rotterdam 27-8-’21 onleesbaar, Distributiebureau te Waalwijk, wonende te Drunen, 

Schoolstraat 42, twee of drie revolverschoten gelost op A.J.M. van Dijk, Majoor der gem. 

pol. Te Nijmegen. De Majoor werd getroffen door 2 schoten in de lendenenstreek. De dader 

is ter plaatse aangehouden. De Majoor is naar het Diaconessenziekenhuis te Arnhem 

overgebracht.”49 

 

Veel wijst erop dat Henk op het allerlaatst besloten heeft in zijn eentje toe te slaan. Er zou 

zijn afgesproken dat hij samen met Marcel Verwiel en Hendrik van Iersel uit Waalwijk en 

met Vic Roothaan Van Dijk zou schaduwen om zicht te krijgen op zijn dagelijkse leefpatroon. 

Vic hielp ook bij het bedenken van een goede vluchtroute. Een aanwijzing ervoor dat hij 

impulsief toesloeg is het feit dat hij bij arrestatie nog een notitieblokje bij zich had. 

 
46 Verklaring van de na de oorlog ontslagen en veroordeelde agent van de Politieke Dienst Nicolaas 

Van Wingerden in: CABR 2.09.09 N. van Wingerden inv.nr. 95381, dossiernr. 289. Anton van Dijk 

woonde in de woning van de gedeporteerde familie Zwarenstein-Rubens. Salomon en Helena worden 

opgepakt bij de razzia van 16 september 1942 in Nijmegen. Hun zoon Jacob dook onder en is 

waarschijnlijk opgepakt in België en hun zoon Charly wordt op 8 augustus 1942 met zijn vrouw 

Henriëtte van Gelder vastgezet in het Huis van Bewaring in Arnhem. Zie daarvoor Gelders Archief, 

258_191 (Huis van Bewaring). Charly wordt vermoord in Mauthausen, Henriëtte, zo denken wij, in 

krijgsgevangenkamp in Fürstenberg bij de Oder. 
47 CABR 2.09.09 N. van Wingerden inv.nr. 95381, dossiernr. 289.  
48 CABR 2.09.09 N. van Wingerden inv.nr. 95381, dossiernr. 289.  
49 NIOD 100, Procureur-Generaal Arnhem, De Rijke, 1941-1944, 228, D600. 
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Van Dijk overleed op 31 augustus en werd op 4 september met veel ‘Germaans’ ceremonieel 

begraven.50 Sprekers waren Rauter, Van Lokhorst, Feldmeyer, Van Geelkerken en Schrieke.51 

De aanslag op Van Dijk was voorbereid tijdens een bijeenkomst in de woning van Hermina 

Baars (Amsterdam, 9 september 1919). Ook zij zat in de groep CS-6 onder de naam Sonja. 

Zij was zelf niet Joods. Haar moeder werkte wel in het huishouden van de Joodse familie 

Prins en het gezin woonde in de Jodenbuurt in Amsterdam. Aan de bijeenkomst namen ook 

deel Leo Frijda,52 Hans Katan,53 Henk Romeijn en Jan Summaring.54 “Ze gaven me een lijst 

van alle Joden die waren ondergedoken en alle namen en bijnamen van de verzetsgroep. 

Dat moest ergens verborgen worden. Dat werd bij mij, ik was een vrouw met een baby die 

in een klein appartement woonde, onverdacht. Ze hadden wapens, die naar verschillende 

adressen moesten worden gebracht. Die stopte ik in mijn laarzen in de kast. Ik maakte een 

dubbele bodem in mijn kinderwagen. Zo bracht ik de wapens rond in het centrum van 

Amsterdam”.  

 
50 Over de aanslag en de uitvaart, zie o.a. ook, zij het met iets andere accenten: Lennert Savenije, 

Collaboratie en verzet, Nijmegen 2018, met name pp. 305-308; Frank Eliëns, Voor Joden verboden, 

Nijmegen 2021, pp. 329-331; Ad van Liempt en Jan Kompagnie (red.), Jodenjacht: De onthutsende rol 

van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 2011. En diverse andere 

publicaties, onder andere Wikipedia. Wij komen in deze weergave met enkele nieuwe 

bijzonderheden. 
51 Hij werd opgebaard in de nieuwe raadzaal van het stadhuis en met Germaanse pracht en praal 

begraven op de begraafplaats Rustoord. Maar ook daar bleef niet veel van over: na de oorlog is hij 

herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn waar zijn graf ligt tussen die van meer 

dan 31.714 gesneuvelden in Duitse dienst. 
52 Over Leo Frijda o.a.: Piet Calis, De korte, onstuimige bloei van Leo Frijda, in De Gids, 1988, 12 (ook 

online). Leo Frijda (Amsterdam, 1 augustus 1923 - duinen bij Overveen, 1 oktober 1943) was het 

oudste kind in het Joodse gezin van de hoogleraar Herman Frijda (1887-1944), hoogleraar economie 

in Amsterdam, en Dora Frank. Zijn vader werd in het najaar van 1940 als Joodse hoogleraar ontslagen. 

Kort erna weigerde hij als enige die daartoe wel was uitgenodigd zitting te nemen in de Joodse Raad. 

Leo deed in 1941 eindexamen op het Amsterdams Lyceum, maar mocht toen niet gaan studeren. Hij 

dichtte veel en goed, volgens ons. Hij probeerde in 1941 naar Engeland te vluchten. Frijda ging in 

1942 in het verzet en was een van de oprichters van verzetsgroep CS-6. De groep bestond in het begin 

uit Hans Katan, Gideon Willem Boissevain en diens broer Jan Karel. Op 20 augustus 1943 werd Leo 

Frijda samen met zijn liefde Mien Harmsen in Amsterdam opgepakt. In september 1943 vond voor 

het Polizeistandgericht in Amsterdam het proces plaats tegen de gearresteerde leden van de groep 

CS-6. Op 30 september werden 19 leden van de groep ter dood veroordeeld. De volgende dag werd 

het vonnis al in de duinen bij Overveen voltrokken. Leo Frijda was één van hen. 
53 Hans Katan was de oudste zoon van de Joodse juwelier David Katan en Johanna Romunde. Hij was 

betrokken bij meerdere aanslagen, onder andere bij een poging om met kerst 1942 de Hollandse 

Schouwburg op te blazen, en bij de aanslag op Seijffardt, Hij nam ook deel aan de voorbereiding van 

de aanslag op politiecommissaris van Dijk in Nijmegen, waarvoor hij in het voorjaar van 1943 naar 

Nijmegen kwam. Hij werd samen met achttien andere CS-6 leden, onder wie Leo Frijda, in de duinen 

bij Overveen gefusilleerd. Bron: Wikipedia Hans Kazan. Zie ook: Martijn Katan. Geen makke schapen. 

Een persoonlijke geschiedenis van joods verzet. Amsterdam: Prometheus (2021), p.130-148.   
54 Mogelijk hebben we de ook door haar genoemde naam Summaring hier niet goed gespeld, we 

weten niet op wie gedoeld wordt. 
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Hermina Baars met de bewuste kinderwagen. Foto: USSHM. 

In juli werd er bij haar aangebeld. Zij woonde toen niet meer in de buurt van de Jordaan, 

maar met haar kind in de Reinier Claeszenstraat in de wijk Bos en Lommer.55 Haar huis wordt 

doorzocht; er wordt niets gevonden maar zij moet mee naar de SD-commandopost aan de 

Euterpestraat. Ze wordt vervolgens overgebracht naar het Huis van Bewaring in Arnhem en 

daar verhoord. “Ik schreef mijn moeder om schoon ondergoed, een kam en wat make-up. 

Aan het eind schreef ik: ga alsjeblieft naar mijn appartement en maak de havermoutpap 

klaar. Na enkele dagen kwam er een pakketje met schoon ondergoed. En mijn moeder 

schreef: we maakten de havermoutpap klaar. Dat wilde ik weten. Onderin de 

havermoutdoos lag de lijst met de namen van de onderduikers en verzetsmensen. Later 

vertelde mijn moeder dat ze er met haar schoonbroer heen was gegaan, de lijst vond, die in 

duizend stuken scheurde en door de wc spoelde. Toen kon ik voor het eerst goed slapen. Ik 

bleef er nog lang. Ik herinner me een Joodse vrouw die dag en nacht huilde, omdat haar 

twee dochters waren weggenomen. Een andere vrouw (die later werd vrijgelaten) liet mij 

weten dat in Nijmegen de hoofdcommissaris van politie was beschoten. In de vergadering 

die indertijd in mijn appartement werd gehouden, werd beslist om hem te liquideren.”56 

Hermina Baars werd opgesloten in Kamp Vught.57 Een priester die daar bij Romeijn was 

vertelt haar dat hij haar naam genoemd heeft en haar daarvoor vergiffenis vraagt; we 

concluderen hieruit ook dat haar naam niet voorkwam in het notitieblokje, in dat geval zou 

zij al eerder zijn opgepakt. 

 

 
55 Haar man dook onder, na een oproep voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. 
56 Door interviewer Monique Steinberg Busby in Tucson Arizona USA op 18 januari 1997 (in het 

Engels) afgenomen interview met Hermina Aussems-Baars. 
57 Zij had gevangenennummer 0367. In Vught lag zij ook in het kampziekenhuis. Zij kwam er op 12 

augustus 1943 en werd vrijgelaten op 29 januari 1944. Zie dossierkaart Kamp Vught (KL 

Herzogenbusch). 
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V.l.n.r. Leo Frijda, Toon Fredericks en Henk Romeijn, De laatste foto is ook onderdeel van een collage die de 

Sicherheitsdienst liet maken van de verzetsgroep CS-6, © Stadsarchief Amsterdam.  

Henk Romeijn had een zwakke gezondheid en leed aan tuberculose en was daarom in 1943 

met tbc opgenomen in een sanatorium in IJsselstein. Daar leerde hij de gemeenteambtenaar 

Louis Jansen kennen die een jaar eerder het illegale katholieke blad Christofoor was 

begonnen. Jansen zou na de oorlog nog burgemeester van Cuijk worden. Romeijn ging hem 

helpen met de verspreiding van het blad, onder andere in Drunen. Zo leerde hij weer andere 

verzetsmensen kennen, waaronder Jan Verleun uit Amsterdam. Verleun was actief voor de 

linkse studentenverzetsgroep CS-6 die haar basis had in Amsterdam. Romeijn werd ook 

actief bij CS-6 en haalde Marcel Verwiel en Hendrik van Iersel uit Waalwijk bij de groep. De 

groep hielp onder meer Joodse kinderen onder te brengen.  

 

Het (gewelddadige) verzet neemt toe 

Begin 1943 veranderde het karakter van de activiteiten van CS-6. De groep pleegde 

aanslagen op Nederlanders die samenwerkten met de Duitse bezetter. Op 5 februari 1943 

werd Hendrik Seijffardt, de commandant van het Nederlandse vrijwilligerslegioen in dienst 

van de SS, Freiwilligenlegion Niederlande, in zijn eigen huis aan de Haagse Van Neckstraat 

36 neergeschoten door Gerrit Willem Kastein en Jan Verleun in samenwerking met Leo 

Frijda. Een dag later bezweek hij aan zijn verwondingen. Zijn laatste woorden waren: “Het 

waren studenten.” Na de aanslag werden in het hele land honderden studenten opgepakt.  

De volgende extremist kregen ze al enkele dagen later te pakken: Hermannus Reydon 

(Voorschoten, 6 december 1896) was “een fervent verdediger van de boerenstand, de 

Germaanse volksaard en de Nederlandse arbeider.” Per 1 februari 1943 werd hij secretaris-

generaal van het nationaalsocialistische Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en 

president van de Nederlandsche Kultuurkamer. Maar al zes dagen later pleegde de 

verzetsgroep CS-6 een aanslag op hem, waarbij zijn echtgenote onmiddellijk werd gedood. 

Reydon zelf stierf een half jaar later aan de opgelopen verwondingen.58 De aanslag was 

gepleegd door Jan Verleun en Gerrit Kastein. Gerrit werd op 19 februari 1943 gearresteerd 

door de Sicherheitsdienst (SD). Hij probeerde zelfmoord te plegen door geboeid aan een 

stoel uit een raam te springen. Hij overleed in het ziekenhuis aan een schedelbasisfractuur. 

Jan Verleun liquideerde op 3 juni 1943 nog in Vorden Folkert Posthuma, een oud-minister 

 
58 Bijzonder is dat op zijn graf en op dat ernaast van de in 1974 overleden fascist Evert Roskam in 

Lunteren rune-tekens zijn gegrafeerd. 
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die voor de Duitsers was gaan werken. Jan werd op 4 november 1943 opgepakt en begin 

1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.   

In die periode zien we de echte tekenen dat de stemming bij extreemrechts omslaat: Van 

Dijk rapporteert over de situatie en de stemming in Nijmegen aan Procureur-Generaal De 

Rijke: “16 februari 1943: De strijd om Stalingrad geeft de anti’s weer hoop op een spoedige 

overwinning der geallieerden, daarbij het communistische gevaar over het hoofd ziende.”  

“In verband met den moord op Generaal Seijffardt deden eenige dagen geruchten de ronde, 

dat hij zelfmoord gepleegd zou hebben. De bron deze geruchten kon niet achterhaald 

worden.”  

“Door de aanhouding van talrijke jongelieden uit de betere kringen en van studenten in de 

provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, ontstond in deze kringen een 

paniekstemming, hetgeen tot gevolg had, dat talrijke jongelieden de vlucht naar het 

platteland namen.” 

 

“Op de middelbare scholen bleven vele leerlingen der hoogere klassen weg. De studenten 

der R.K. Universiteit verdwenen vrijwel allen uit Nijmegen, waardoor de colleges moesten 

worden stopgezet. Later namen de professoren der Universiteit met algemeene stemmen 

het besluit voorlopig de colleges te staken (slechts door Professor Baader werd 

tegengestemd), terwijl eveneens werd besloten deel te nemen aan eventuele protestacties 

aan andere Universiteiten.”59 

 

Centrale figuur van de groep was in Nijmegen waarschijnlijk wel Vic Roothaan (18 maart 

1921, Nijmegen), die ook werkte in de verzetsgroep van Toon Fredericks en zo ook met de 

broers André en Wim van der Veer. Zijn verzetsnaam was ‘Peter’. Hij hield zich samen met 

Gerard Janssen op de Haar bezig met sabotage en de voorbereiding van gewelddadige 

acties. Hij zat enige tijd ondergedoken in IJsselstein, waar hij Henk Romeijn en Henk van 

Iersel, die eerder nog medewerkers van het distributiekantoor in Waalwijk waren geweest 

en waren ondergedoken, leerde kennen. De groep in Nijmegen pleegde onder meer een 

mislukte aanslag op de spoorweg bij de Driehuizerweg en probeerde al eerder een aanslag 

te plegen op Van Dijk bij zijn huis. Van Dijk woont dan nog op de Graafseweg.60 De Joodse 

student en dichter Leo Frijda (1 augustus 1923), ook centraal binnen de Verzetgroep cs-6, 

komt hiertoe naar Nijmegen. 

Het verzet in Nijmegen wordt een belangrijke slag toegebracht met de arrestaties van Toon 

Fredericks, de broers André en Wim van der Veer en Rinus Fest op 30 april 1943 ’s middags. 

Rinus fest wordt overgebracht naar Vught en veroordeeld tot 15 jaar tuchthuis, de andere 

drie worden in Hengelo ter dood veroordeeld. Ontdekt was dat zij pamfletten drukten en 

 
59 Uit: NIOD 100, Procureur-Generaal Arnhem, De Rijke, 1941-1944, toegangsnummer 60. Al op 16 

januari 1943 waren overigens veel studenten vastgezet. Zie RAN 2, inv.nr.13325, ook deels op deze 

site. 
60 Van Dijk woonde van 28 mei 1942 tot 22 april 1943 op de Graafseweg 292, daarvoor op 

Kronenburgersingel 57 en erna op de Prins Hendrikstraat. 
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wilden verspreiden waarin werd opgeroepen te staken.61 Marius van Beek, Jos van Hövel 

van Wezeveld en Westeflier, Vic Rothaan en Gerard Jansen op de Haar vluchten, maar om 

druk te zetten op Vic worden zijn twee broers opgepakt. 

 

Meer dan 26 leden van de linkse verzetsgroep CS-6 werden vermoord, enkelen overleefden 

de kampen, weer anderen wisten uit handen van de staatterroristen te blijven. Een groot 

deel van de groep was al opgepakt na de genoemde aanslagen op Seijffardt en op Reydon, 

maar de anderen gingen door. Een mooi wapenfeit was nog de aanslag op Utrechtse NSB-

hoofdcommissaris van politie Gerardus Johannes Kerlen bij zijn huis aan het Utrechtse 

Willemsplantsoen. Truus van Lier schoot meteen raak. De dochter van een Joodse vader 

werd echter enkele weken later in Haarlem opgepakt. Ze belandde korte tijd later in 

concentratiekamp Sachsenhausen, waar ze op 27 oktober 1943 werd gefusilleerd. 

 

 Truus van Lier 

 
61 N.V. ‘Maas-Buurtspoorweg’ te Gennep rijdt op 2 mei een bus met stakers naar Arnhem en op 3 mei 

en op 4 mei naar Vught. Het busbedrijf bracht stakende arbeiders vanuit de steenfabrieken bij Ooy 

naar waarschijnlijk Nijmegen. Zie op deze site bij declaraties. Voor de namen van de vervoerde 

stakers, die eerste enkele uren in Nijmegen vastzaten, zie RAN 2, inv.nr.13325, ook op deze site. Voor 

een overzicht van de gebeurtenissen, zie ook: Eric Theloosen, De april-meistaking van 1943 in 

Nijmegen, een reeks artikelen in de Gelderlander van 26 april tot 3 mei 1993. 
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Concept van brief burgemeester Van Lokhorst aan Commissaris der Provincie, Van Heemstra, p. 3. “Drie hunner 

werden ter dood veroordeeld en de vierde werd tot langdurig tuchthuisstraf veroordeeld. In deze zaak moeten 

nog steeds enkele voortvluchtige personen worden aangehouden.” 62 

 
62 Uit: RAN, OSAN 996/1943 (oud nummer). 
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Een door de Aussenstelle Amsterdam gemaakte collage van verzetsmensen, bijna allen van de CS-6 groep. In het 

midden volgens ons Henk Romeijn. De collage bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam en is terug te vinden 

o.m. in NRC, 29 april 2015. 


