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Op vrijdag 17 november 2023 werd een Stolperstein gelegd ter herdenking van Edy

Grodel. De ceremonie begon om 11.30 uur.

Edy was een leerling van het internaat Jonkerbosch. Hij werd enkele dagen voor zijn veertiende verjaardag
opgepakt tijdens de razzia in Nijmegen in de nacht van 17 op 18 november 1942 en de volgende dag naar

Kamp Westerbork overgebracht. Op 21 mei 1943 werd Edy in Sobibor vermoord.

Deze Stolperstein is gelegd bij de vroegere hoofdingang van het voormalige internaat Jonkerbosch,
gelegen aan de Jaap van Leeuwenlaan in Nijmegen. De ceremonie werd bijgewoond door een verwante
van Edy, de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls, rabbijn Mendel Levine, kinderen van de

nabijgelegen Sint-Nicolaasschool, buurtbewoners en andere belangstellenden.

De ceremonie werd opgeluisterd met klarinetmuziek door Johan Gudden van muziekgezelschap

Kladderadatsch. De Stolperstein is gelegd door Johann Kersten en Roy van Beuningen, stratenmakers van

de gemeentewerf.
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B Leggingvan de Stolperstein ter herinnering aan Edy Grédel door Johann Kersten en Roy van Beuningen
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Leerlingen van de Sint-
Nicolaasschool dragen een
gedicht voor




B Toespraak door Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen



B Het levensverhaal van Edy Grédel door Willem Jan Pantus



B Leerlingen van de Sint-Nicolaasschool




. STICHTING
STOLPERSTEINE
= e

NIJMEGEN

Informatie
Voor meer informatie over het initiatief Stolpersteine
en de Stichting Stolpersteine Nijmegen zie de website
www.stolpersteine-nijmegen.nl.

Op de website www.oorloginnijmegen.nl leest u het verhaal
van de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nijmegen in
de Tweede Wereldoorlog.

Stichting Stolpersteine Nijmegen
info@stolpersteine-nijmegen.nl
www.stolpersteine-nijmegen.nl
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