
INFORMATIEBIJEENKOMST OP ZONDAG 12 APRIL 
Voor wie meer wil weten, organiseert Stichting Stolpersteine 

Nijmegen op zondag 12 april een bijeenkomst in het Parochiehuis. 

Hier vertellen onderzoekers en schrijvers over de levens van de 

slachtoffers en de impact van de razzia’s in Nijmegen. 

locatie Parochiehuis | Van Slichtenhorststraat 81

dag en tijd zondag 12 april 2026 van 16:00 tot 17:30 uur

Iedereen is welkom | gratis entree

Een mens is pas vergeten 
als zijn naam is vergeten

NIJMEGEN HERDENKT JOODSE INWONERS

Stolpersteine voor 30 buurtbewoners
Op zondag 19 april 2026 worden in de Johannes Vijghstraat, de 

Groesbeekseweg en de Sweersstraat Stolpersteine gelegd ter 

nagedachtenis aan dertig Joodse inwoners die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog door het naziregime werden vervolgd; bijna allen 

werden vermoord. De kleine, messing gedenkstenen worden 

gelegd voor de huizen waar de slachtoffers hebben gewoond. 



HIER WOONDE
Stolpersteine zijn klinkers van 10 bij 10 
centimeter. In het trottoir verzonken, 
dragen ze een messing plaatje met de 
naam en gegevens van het slachtoffer. Ze 
beginnen allemaal met ‘HIER WOONDE’, 
een confronterende herinnering aan het 
leven dat hier ooit was.

Op zondag 19 april 2026 worden bij negen huizen voor 30 
Joodse slachtoffers van het naziregime Stolpersteine gelegd. 

De ceremonie begint om 13.00 uur bij Johannes Vijghstraat 70. Daar zal ook een 
plaquette worden onthuld die er aan herinnert dat vanuit dit huis Kitty de Wijze, 
samen met haar ouders, drie zussen en zwager, werd weggevoerd. Het gezin 
woonde tot kort daarvoor aan de Graafseweg 84. Niemand keerde terug. 

♦ 13:00	�Johannes Vijghstraat 70 – Saartje Glaser-Vecht, Abraham Glaser, Leon 
van Geuns, Vrouke van Geuns-Glaser, Abraham van Geuns, Harry van 
Geuns, Marthalina Oppenheimer-Van Geuns, Leo Oppenheimer, Sophie 
Glaser en Louis Northheimer

♦ 13:45	� Onthulling van de plaquette ter herinnering aan Kitty de Wijze en haar 
familie. Voor hen worden Stolpersteine gelegd bij hun woning aan de 
Graafseweg 84

♦ 13:55	� Johannes Vijghstraat 60 – Aaltje van Embden

♦ 14:15	� Sweerstraat 3 – Gretha Cohen

♦ 14:45	� Johannes Vijghstraat 37-39 – Ludwig Hirsch

♦ 15:00	�Johannes Vijghstraat 33 – Henriëtte Noach-Rosenberg, Annij Noach, 
Helene Noach en Esther Moreno-Peres

♦ 15:30	� Johannes Vijghstraat 15 – Jetje Boektje-Pais, Abraham Boektje, Jozef 
Boektje, Judith Boektje en Elkan Speijer

♦ 16:00	Groesbeekseweg 11 – Moritz Gradenwitz

♦ 16:25	� Groesbeekseweg 34 – Bertha Hollander-van Essen, Daaf Hollander, Just 
Hollander, Daan Hollander en Emmy Hollander

♦ 16:50	� Groesbeekseweg 85 – Rachel Cohn-Mendes da Costa en Albert Cohn

HERDENKEN EN HERINNEREN



Just en Daan worden van school geweerd

Achter elke steen schuilt een persoonlijk 
verhaal. Zo ook dat van Bertha van Essen 
en de arts David (Daaf) Hollander. Samen 
met hun drie kinderen Just (1931), Daan 
(1934) en Emmy (1938) woonden ze aan de 
Groesbeekseweg 34.

Na de inval van de Duitsers verliezen ze 
steeds meer rechten. Op 1 september 1941 
worden Just en Daan van school gestuurd 
omdat zij Joods waren. David verliest zijn 
functie bij de luchtbeschermingsdienst en 

mag uiteindelijk geen niet-Joodse patiënten meer behandelen. Hij blijft zich 
inzetten voor de Joodse gemeenschap en werkt als arts in een geïmproviseerd 
Joods ziekenhuis. Eind 1942 wordt hun huis als ‘Joods bezit’ geconfisqueerd. 

Op 27 maart 1943 ’s avonds laat wordt het gezin van huis gehaald. Na twee 
nachten in de cel worden ze overgebracht naar Kamp Westerbork, waar Daaf nog 
een tijdje als arts werkt en Bertha als onderwijzeres. Dan volgt op 14 september 
transport naar Auschwitz. Daar worden ze kort na aankomst vermoord.

Het gezin van Daaf en Bertha Hollander, 1939

Het lot van Albert en Rachel
Nog vóór de Duitse bezetting 
gaat het Albert Cohn al niet 
voor de wind. In 1937 gaat zijn 
drogisterij Parfumerie Apollo, 
met filialen in de Broerstraat 
en Molenstraat, failliet. Na wat 
verhuizingen huurt het echtpaar 
vanaf september 1941 kamers op 

Groesbeekseweg 85 bij de familie De Kadt. Rachel woont daar maar kort. Op 17 
december 1942 wordt ze opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis Het Oude 
en Nieuwe Gasthuis in Zutphen. Ze is daar niet veilig. Op 6 april 1943 worden 
Rachel en vijf andere Joodse patiënten opgehaald en naar Kamp Westerbork 
gebracht. Enkele dagen later volgt transport naar Sobibor, waar ze bij aankomst 
wordt vermoord. 

Albert blijft achter in Nijmegen. Op zaterdag 3 juni 1944 wordt hij van huis 
gehaald na een klacht van de zoon van hospita De Kadt, die van hem af wilde. 
Twee dagen later wordt hij naar Kamp Westerbork gebracht. Op 3 september 
zit hij in de trein naar Auschwitz. De trein arriveert daar op 5 september. Bij 
aankomst wordt Albert Cohn direct vermoord. 



OPEN JOODSE HUIZEN NIJMEGEN
Op zondag 3 mei 2026 gaan de deuren open van vijf huizen 
waar Joodse families woonden, totdat ze werden gedeporteerd 
of moesten onderduiken. Een bijzondere herdenking voor Die-
na Maas vindt plaats op de Joodse begraafplaats. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt verteld over het leven en de lotgevallen 
van deze Joodse slachtoffers van het naziregime. 

dag en tijd zondag 3 mei 2026 van 10:30 tot 17:00 uur
toegang gratis (beperkt aantal plaatsen, reserveren niet mogelijk)

meer informatie jck.nl/open-joodse-huizen

♦	 �Groesbeekseweg 38*, 10:30 én 12:30 – herdenking familie Hollander
♦	� Johannes Vijghstraat 70, 10:30 én 13:00 – herdenking familie Van Geuns en 

pensiongasten
♦	 Sweerstraat 3, 11:30 én 13:00 – herdenking Gretha Cohen
♦	 �Joodse begraafplaats, Postweg 62, 11:45 én 14:00 – herdenking Diena Maas
♦	 �Groesbeekseweg 85, om 14:00 én 15:00 – herdenking Rachel en Albert Cohn
♦	 �Groesbeekseweg 11, om 15:00 én 16:00 – herdenking Moritz Gradenwitz
* De familie Hollander woonde op nummer 34

    
www.stolpersteine-nijmegen.nl
info@stolpersteine-nijmegen.nl

ELKE STEUN IS WELKOM
Stichting Stolpersteine Nijmegen streeft ernaar Stolpersteine te plaatsen 
voor alle in de Tweede Wereldoorlog vervolgde en vermoorde Joden en andere 
Nijmegenaren die slachtoffer zijn geworden van het nazi-regime. Het leggen van 
één Stolperstein kost € 150. 

U kunt een klein of groter bedrag doneren voor de Stolpersteine die op 19 april 
worden gelegd. Maak uw bijdrage over naar rekening NL88 TRIO 0320 4053 62 
ten name van Stichting Stolpersteine Nijmegen onder vermelding van ‘Bijdrage 
Stolpersteine Nijmegen’.


