Datum

Zondag 14 april 2024
van 13.00 uur tot circa 17.00 uur

Locaties
13.00uUur
13.45 uur
14.05 uur
14.30 uur
14.55 uur
15.25 uur
15.55 uur

16.25uur
16.45uur

Oude Groenewoudseweg 262 — familie Pels-Levie
Evertsenstraat 4 — familie Wolff-Kaas

Schoolstraat 123 — familie Bos-Krause

St. Stephanusstraat 62 — familie Monnikendam-Frankenhuis
St. Stephanusstraat 151 — familie Pels-Koperenberg

Jan van Galenstraat 44 — familie Kwiat-Friedldnder

Van Dulckenstraat 38 — familie Roos-Serphos

Van Dulckenstraat 45 — Hans Menkel

Jan de Wittstraat 51 — familie Sons-Kool

Jan de Wittstraat 79 — Meijer Mug

Video-opnames
Tijdens de ceremonie worden in opdracht van Stichting Stolpersteine
Nijmegen (SSN) door Merlijn Janssen Steenberg van Magic Lantern
video-opnames gemaakt.

Gunter Demnig
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is bedenker van het Kunst- und
Erinnerungsprojekt Stolpersteine, een over geheel Europa verspreid
monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Sinds 1995
zijn er in minstens 24 Europese landen Stolpersteine geplaatst.

Informatie

Voor meer informatie over het initiatief Stolpersteine en de Stichting
Stolpersteine Nijmegen zie de website www.stolpersteine-nijmegen.nl.

Op de website www.oorloginnijmegen.nl leest u het verhaal van
de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nijmegen in de Tweede
Wereldoorlog.

Stichting Stolpersteine Nijmegen
info@stolpersteine-nijmegen.nl
www.stolpersteine-nijmegen.nl

LOm XD

Op zondag 14 april 2024 worden in wijk Bottendaal
Stolpersteine geplaatst voor 26 Joodse slachtoffers van het
naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Stolper-
steine worden gelegd in het plaveisel voor de huizen waar
de slachtoffers voor het laatst hebben gewoond: Oude
Groenewoudseweg 262, Evertsenstraat 4, Schoolstraat 123,
St. Stephanusstraat 62, St. Stephanusstraat 151, Jan van
Galenstraat 44, Van Dulckenstraat 38, Van Dulckenstraat 45,
Jan de Wittstraat 51 en Jan de Wittstraat 79.
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De 26 Stolpersteine worden gelegd door de stratenmakers Bas Boetier en
Mike Verheijen van de gemeentewerf Nijmegen.

13.00 uur De ceremonie begint bij Oude Groenewoudseweg 262
Shir la-Shalom door Thomas Ruffmann (viool) en
Johan Gudden (klarinet)
Welkomstwoord door Ria van den Brandt, voorzitter van
Stichting Stolpersteine Nijmegen

13.05 uur Legging van drie Stolpersteine ter herinnering aan de familie
Pels bij Oude Groenewoudseweg 262; hier woonden Simon Pels,
Jetje Pels-Levie en Evaline Pels
Gebed voor de nazi-slachtoffers door rabbijn Mendel Levine
Toespraak door Jack Levie, neef van Jetje Pels-Levie

13.45 uur Legging van vier Stolpersteine ter herinnering aan de
familie Wolff bij Evertsenstraat 4; hier woonden Bram Wolff,
Lien Wolff-Kaas, Everdina Wolff en Marcus Wolff
Vioolmuziek door Thomas Ruffmann (Hirlau freylekhs)
Voordracht door Ko Sturkop, verwant aan Lien Wolff-Kaas

14.05 uur Legging van vier Stolpersteine ter herinnering aan de
familie Bos bij Schoolstraat 123; hier woonden Liebman Bos,
Irene Bos-Krause, Hertha Bos en Jacob Bos
Vioolmuziek door Thomas Ruffmann (Nachtwanderer | Fanny
Hensel)
Gebed voor de nazi-slachtoffers door rabbijn Mendel Levine
Toespraak door Hella Rottenberg, verwant aan Irene Bos-Krause

14.30 uur Legging van drie Stolpersteine ter herinnering aan de familie
Monnikendam bij de St. Stephanusstraat 62; hier woonden
Jonas Monnikendam, Johanna Monnikendam-Frankenhuis en
Flip Monnikendam
Klarinetmuziek door Johan Gudden (Nigun | Giora Feidman)
Gebed voor de nazi-slachtoffers door rabbijn Mendel Levine
Toespraak door mr. M.H. Reuderink, zoon van vriendin van Flip
Monnikendam

14.55 uur

15.25 uur

15.55 uur

16.25 uur

16.45 uur

16.55 uur

Legging van vier Stolpersteine ter herinnering aan de familie Pels
bij St. Stephanusstraat 151; hier woonden Nefthalie Pels, Eva
Pels-Koperenberg, Nathan Pels en Betje Pels-Blok
Klarinetmuziek door Johan Gudden (Kaddish | Maurice Ravel)
Gebed voor de nazi-slachtoffers door rabbijn Mendel Levine
Toespraak door Hetty van Emden-Pels, kleindochter van
Nefthalie en Eva

Kaddisj door familie Pels

Legging van twee Stolpersteine ter herinnering aan

Recha Kwiat-Friedlander en Salo Kwiat bij Jan van Galenstraat 44
Klarinetmuziek door Johan Gudden (My dear son Ephraim)
Toespraak door Leo van den Munkhof

Legging van twee Stolpersteine bij Van Dulckenstraat 38 ter
herinnering aan Geertruida Roos-Serphos en Machiel Roos
Legging van een Stolperstein bij Van Dulckenstraat 45 ter
herinnering aan Hans Menkel

Klarinetmuziek door Johan Gudden (Espentina, Banda lonica en
Kladderadatsch)

Toespraak door Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen
Toespraak door Eva Jongsma en Willem Posthumus, de huidige
bewoners

Legging van twee Stolpersteine ter herinnering aan

Mordechai Sons en Rosette Sons-Kool bij Jan de Wittstraat 51
Klarinetmuziek door Johan Gudden (Nachtwanderer | Fanny Hensel)
Toespraak door Mischa Kool, verwante van Rosette Kool

Legging van een Stolperstein ter herinnering aan Meijer Mug bij
Jan de Wittstraat 79

Klarinetmuziek door Johan Gudden (Shtil di nakht)

Toespraak door Meddy Mug, kleinzoon van Meijer Mug

Dankwoord door Ria van den Brandt, gasten en sprekers worden
uitgenodigd voor een drankije, koffie of thee in de Thiemeloods,
Leemptstraat 34

Klarinetmuziek door Johan Gudden (Bei mir bistu schejn)



